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Orde van dienst doop- en belijdenisdienst op 19 april 2026 om 10.00 uur 
Thema: Welkom Thuis  
Voorganger: ds. Barbara Broeren 
Organist/pianist: Rob van Efferink 
In deze dienst doet Marijke Janine Gorree-Vlieland belijdenis van haar geloof. 
Ook worden Vivienne Jolie Vlieland en Matteo Gerjan Gorree gedoopt. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 84:1 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Gebed 
 
Zingen: Hemelhoog 382:1 
Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Schriftlezing: Lucas 15:11-32 (Bijbel in Gewone Taal) 
11Jezus gaf ook dit voorbeeld: ‘Een man had twee zonen. 12De jongste zoon zei tegen zijn 
vader: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.’ De vader gaf hem wat hij vroeg. 
13Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar 
een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier. 
14Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets 
meer te eten. 15Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde 
hem naar het veld om op de varkens te passen. 16De zoon had zo’n honger dat hij zelfs 
het varkensvoer op wilde eten. Maar niemand gaf hem iets. 17Toen dacht hij: Thuis 
hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En ik ga hier dood van de 
honger! 18Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb me slecht 
gedragen tegenover God en tegenover u. 19Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. 
Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.’ 
20Toen ging de zoon terug naar zijn vader. 
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De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij 
rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. 21De zoon zei: 
‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet 
meer om uw zoon te zijn.’ 
22Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en 
trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. 23Haal 
het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren! 24Want mijn zoon was dood, 
maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.’ Toen gingen 
ze feestvieren. 
 
25De oudste zoon was nog op het land. Toen hij thuiskwam, hoorde hij dat er muziek 
gemaakt werd, en dat er werd gedanst. 26Hij riep één van de knechten en vroeg waarom 
er feest was. 27De knecht zei: ‘Je broer leeft nog! Hij is terug, en je vader heeft het vetste 
kalf laten slachten.’ 
28Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam 
naar hem toe en zei: ‘Ga toch mee naar binnen.’ 29Maar de zoon antwoordde: ‘Ik werk nu 
al heel veel jaren voor u. En ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. Toch hebt u voor mij 
nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om feest te vieren met mijn vrienden. 
30Maar nu komt die zoon van u thuis en voor hem slacht u het vetste kalf! Terwijl hij uw 
geld heeft uitgegeven aan de hoeren.’ 
31Toen zei de vader: ‘Lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is van 
jou. 32Maar we kunnen niet anders dan blij zijn en feestvieren. Want je broer was dood, 
maar hij leeft weer. We waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden.’’ 
 
Zingen: Hemelhoog 417  (alleen het refrein, met twee teksten) 
Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 
 
Ik weet dat de Vader mij kent. 
Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Samenzang: Hemelhoog 629 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan Uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
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voor de kracht van uw liefde. 
 
Refrein: 
Houd mijn vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 
Refrein: 
 
Slot: 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 

DIENST VAN DE BELIJDENIS 
 
Uitleg voor de belijdenis 
Jezus Christus heeft gezegd: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus 
op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader 
en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik 
jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.’ 
 
Toen je gedoopt werd heeft God tegen jou gezegd: Je bent van Mij. Je bent hier vandaag 
in de kerk om belijdenis van je geloof te doen. Dat betekent dat jij tegen God zegt: Ja, ik 
wil graag van U zijn. Je geeft daarmee antwoord op Gods liefde voor ons. Wij hebben 
Hem niet uitgekozen, maar Hij koos en kiest voor ons. Met alle gelovigen samen mogen 
we Jezus volgen en zo luisteren naar God, onze Vader. Daarom belijden we ons geloof in 
het midden van de gemeente.  
 
Laten we dat nu ook eerst gezamenlijk doen… 
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Apostolische geloofsbelijdenis (staande) 
Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde; 
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven, en begraven,  
die is neergedaald in de hel, 
op de derde dag opgestaan van de doden,  
opgevaren naar de hemel  
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,  
vanwaar Hij zal komen om te oordelen  
de levenden en de doden; 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
de vergeving van de zonden,  
de wederopstanding van het lichaam,  
en een eeuwig leven. Amen. 
 
Gebed (zittend) 
 
Geloften (staande) 
• Geloof je dat de Bijbel het Woord van God is? 
• Geloof je in God, de Vader, die alles heeft gemaakt? 
• Geloof je dat Jezus de Zoon van God is die ook voor jouw zonden heeft geleden en is 

gestorven? En wil je daarom graag het avondmaal vieren? 
• Geloof je in de heilige Geest die jou het geloof geeft en jou helpt om te leven als christen? 
• Geloof je dat God jou liefheeft en beloof je dat jij Hem zult liefhebben en zult doen wat 

Hij wil? 
• Beloof je je te verbinden aan de gemeente van God waarin je ook mag meewerken met 

de gaven die God jou heeft gegeven? 
• En geloof je dat de mensen in de kerk ook aan jou gegeven zijn als broers en zussen? 
 
Wat is daarop je antwoord? Ja. 
 
Handoplegging (geknield) 
Wees gezegend met de gave van de heilige Geest + Bijbeltekst 
 
Toezingen van de zegen met NLB 416:1 (staande) 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Verwelkoming 
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DIENST VAN DE DOOP 

 
Uitleg voor de doop 
Jullie willen graag je kinderen laten dopen. Dat is prachtig. Ook al weten zij nu nog niet 
wat de doop betekent, toch wordt Gods naam nu al over hun leven uitgesproken.  
 
Jullie kinderen zijn een prachtig en uniek schepsel van God. Maar zij zijn geboren in een 
wereld waar zonde en gebrokenheid heersen. Zonder het te weten hebben zij daar ook 
deel aan. 
 
Maar de doop is het teken van Gods genade en goedheid die voor eeuwig is. Ook zij 
horen bij het verbond van God dat Hij eens sloot met Abraham. Zo horen zij ook bij Hem 
én bij Zijn gemeente. 
 
De doop is het teken van Gods genade. 
We worden gedoopt in de naam van de Vader, omdat wij Gods kinderen zijn. Hij zorgt 
voor ons als een goede Vader in de hemel. 
We worden gedoopt in de naam van de Zoon, omdat Hij voor ons is gestorven om ons te 
redden. Wij leven voor Hem en wij zijn van Hem. 
We worden gedoopt in de naam van de heilige Geest, omdat Hij ons door het geloof 
verbindt met Jezus, ons troost en zo altijd bij ons is. 
 
Gebed 
 
Zingen: Hemelhoog 502 
In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
Refrein 1: 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
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In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 
Refrein 1:  
 
Bridge (2x): 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 
Refrein 1: 
 
Refrein 2: 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 
Vragen voor de doopouders 
(bij belijdende leden) 
• Geloof je het goede nieuws van Gods liefde en genade, waarover we lezen in de 

Bijbel en wat in de kerk verteld wordt? 
• Erken je dat je kind zonder het te weten deel heeft aan de gebrokenheid van de 

wereld, maar dat het dankzij het offer van Jezus Christus voor God heilig is? 
• Beloof je je kind bij het opgroeien over het goede nieuws van Jezus te vertellen? En 

zo te laten zien wat het betekent om als christen te leven? 
 
Wat is daarop je antwoord? Ja. 
 
(bij niet-belijdende ouders) 
Ben je het eens met de doop van (naam dopeling) 
en beloof je (naam partner) te steunen in de geloofsopvoeding van (naam dopeling) voor 
zover je dat kunt? 
 
Wat is daarop jouw antwoord? Ja. 
 
Doop 
Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest + Bijbeltekst 
 
Verwelkoming door de gemeente 
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Gemeente, wilt u voor (naam dopeling) bidden, hem/haar opnemen in de gemeente en 
hem/haar voorleven in het volgen van Jezus Christus? 
 
Wat is daarop uw antwoord? Ja. 
 
Toezingen van de zegen met NLB 363 (staande) 
Dat 's HEREN zegen op u daal';  
Zijn gunst uit Sion u bestraal';  
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;  
Looft, looft dan aller heren HEER. 
 
Bijschrijven van de naam van de dopeling in het doopboek 
 
Aansteken van de doopkaars aan de paaskaars 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN ZEGEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collectemoment 
 
Zingen: NLB 268 
Goede Herder, als wij slapen, 
heel deze nacht, 
waak dan over al uw schapen, 
heel deze nacht. 
Dat wij dromen zonder zorgen, 
veilig rusten tot de morgen, 
lieve God, bij U geborgen, 
heel deze nacht. 
 
Geef dat wij hier nooit alleen zijn, 
bij dag en nacht, 
engelen steeds om ons heen zijn, 
bij dag en nacht. 
Dat de doden bij U leven, 
eeuwig in uw licht geheven, 
allen door uw trouw omgeven, 
bij dag en nacht. 
 
Wegzending en zegen 
 
 


