
Orde van dienst zondag 25 januari 2026 
Thema: “Moedige zachtheid”  
(achtste dienst in de serie jaarthema Vrucht van de Geest, over zachtmoedigheid) 
Voorganger: ds. Barbara Broeren 
Organist: Willem Guijt 
Met medewerking van de eigen band 
In deze dienst is er WEL kindernevendienst, maar GEEN tienerdienst 
 
 Welkom 
 Zingen: Psalm 72:1,4,7 (orgel) 
 Stil gebed, bemoediging en groet 
 Leefregel: Filippenzen 2:1-11 
 Gebed om ontferming 
 Zingen: Opwekking 807 (In mijn twijfels, mijn verdriet; band)  
 Gesprek met de kinderen 
 Zingen: Opwekking 869 (Maak dit huis tot een huis van gebed; band) 
 Schriftlezing: Numeri 12:1-8 
 Schriftlezing: Matteüs 11:28-30 
 Zingen: Psalm 25:3,4 (orgel) 
 Uitleg en verkondiging 
 Zingen: Hemelhoog 686 (Leid mij, Heer; orgel) 
 Pastorale mededelingen  
 Gebeden 
 Collectemoment 
 Zingen: Hemelhoog 473 (Zegen mij; orgel en band) 
 Wegzending en zegen 
 Zingen: Amen. 
 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 72:1,4,7  
1 Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 

4 Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 

7 Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 



want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de HEER, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de HEER. 

 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Leefregel: Filippenzen 2:1-11 
1Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote 
verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, 2maak mij dan volmaakt gelukkig 
door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3Handel niet uit 
geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. 4Heb 
niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5Laat onder u de gezindheid 
heersen die Christus Jezus had. 6Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op 
aan God gelijk te zijn, 7maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een 
dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen 8heeft Hij zich vernederd en 
werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God Hem hoog 
verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van 
Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal 
belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Opwekking 807  
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 



U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
 
Bridge: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
Refrein: 
 
Gesprek met de kinderen 
 
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
 
Zingen: Opwekking 869 
Maak dit huis tot een huis van gebed, 
waar U tastbaar aanwezig bent; 
vol van uw glorie, 
vol van uw naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Maak dit huis tot een huis van gebed. 
Maak dit huis tot een huis van gebed. 
 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
Wek ze op, als uw kerk profeteert; 
vol van uw glorie, 
vol van uw naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
 
Wij buigen neer voor U 
en wij verwachten U. 
Bouw de ruïnes op, 
herstel uw kerk, Heer! 
Kom stort uw Geest op ons, 
blaas ons nieuw leven in, 
want wij verlangen naar 
herleving, Jezus. (x2) 
 
Zet uw kerk weer in vuur en vlam, 
Heilig God, dat ons hart weer brandt; 
vol van uw glorie, 
vol van uw naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Zet uw kerk weer in vuur en vlam. 
Zet uw kerk weer in vuur en vlam. 



 
Schriftlezing: Numeri 12:1-8 
1Mirjam en Aäron maakten aanmerkingen op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische 
vrouw: ‘Hij is met een Nubische getrouwd!’ 2Ook zeiden ze: ‘Heeft de HEER soms uitsluitend bij 
monde van Mozes gesproken en niet ook bij monde van ons?’ De HEER hoorde dit. 3Nu was 
Mozes een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. 
4Onmiddellijk gebood de HEER Mozes, Aäron en Mirjam: ‘Ga alle drie naar de ontmoetingstent.’ 
Dat deden ze. 5Toen daalde de HEER af in de wolkkolom, ging bij de ingang van de tent staan en 
riep Aäron en Mirjam. Nadat zij beiden naar voren waren gekomen, 6zei Hij: ‘Luister goed. Als er 
bij jullie een profeet van de HEER is, maak Ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek Ik met 
hem in dromen. 7Maar met mijn dienaar Mozes, op wie Ik volledig kan vertrouwen, ga Ik anders 
om: 8met hem spreek Ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. 
Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken?’ 
 
Schriftlezing: Matteüs 11:28-30 
28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 
29Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie 
werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 
 
Zingen: Psalm 25:3,4 
3 Denk aan 't vaderlijk meedogen, 

Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendlijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
HEER, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

 
4 God is goed, Hij is waarachtig 

en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het eƯen recht des HEREN: 
wie Hem needrig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: Hemelhoog 686  
1 Leid mij, Heer, o machtig Heiland 

door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 

 
2 Laat mij zijn een Godsgetuige, 

sprekend van U meer en meer. 
leid mij steeds door uwe liefde, 



groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 

 
3 Laat door mij uw levend water 

vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

 
Toelichting collecte voedselbank in natura (door diaconie) 
 
Pastorale mededelingen  
 
Gebeden 
 
(de kinderen komen terug uit de kindernevendienst en kunnen opgehaald worden bij de oppas) 
 
Collectemoment 
 
Zingen: Hemelhoog 473 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 



Wegzending en zegen 
 
Zingen: Amen. 
 
 


