
Orde van dienst zondag 14 december 2025 – Derde adventszondag 
Thema: Geduldig wachten 
(vierde dienst in de serie jaarthema Vrucht van de Geest, over geduld) 
Voorganger: ds. Barbara Broeren 
Organist: Cornelis Schaap 
Er is in deze dienst WEL kindernevendienst en GEEN tienerdienst 
In deze dienst vieren we het heilig Avondmaal. 
 
• Welkom 
• Zingen: Psalm 27:1,7 (Mijn licht, mijn heil is Hij) 
• Stil gebed, bemoediging en groet 
• Zingen: HH 278 (Het Woord van God)  
• Gebed 
• Zingen: Opwekking Kids 54 (Immanuël) 
• Gesprek met de kinderen 
• Schriftlezing: Lucas 1:26-38 
• Zingen: NLB 157a:1,4 (Mijn ziel maakt groot de Heer) 
• Schriftlezing: Jakobus 5:7-11 
• Uitleg en verkondiging 
• Zingen: NLB 452 (Als tussen licht en donker) 
• Pastorale mededelingen en gebeden 
• Collectemoment 
• Avondmaalsformulier, avondmaalsgebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader 
• Zingen: Geloofsbelijdenis (Ik geloof in God de Vader; melodie Hoor, de engelen zingen 

d’eer) 
• Nodiging en instellingswoorden, gemeenschap van brood en wijn / ontvangen van de 

zegen (onder orgelspel) 
• Dankgebed 
• Zingen: HH 728 (Jezus leeft in eeuwigheid) 
• Wegzending en zegen 
• Zingen: Amen. 
 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 27:1,4 
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart ? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 

 
7 O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 



Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de Heer en houd u onversaagd. 

 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Zingen: HH 278 
Het Woord van God brengt goede vruchten voort, 
in ieder mens die luistert naar uw woord; 
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 
het keert niet onvervuld terug. 
  
Beproef mijn hart dat voor u openligt; 
niets is verborgen voor uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
moet zwijgen als U tot mij spreekt. 
  
De stem van liefde die in stilte spreekt; 
een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 
diep in mijn hart uw woorden schrijft. 
  
O levend brood dat al mijn honger stilt, 
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 
Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 
is Christus die ik toebehoor. 
 
Gebed 
 
Zingen: Opwekking Kids 54  
Want een kind is ons geboren 
en een zoon gaf God aan ons. 
De heerschappij rust op zijn schouder 
en zijn naam zal zijn: 
 
Refrein: 
Wonderbare Raadsman, 
Machtige God, Eeuwige Vader, 
de Vredevorst, 
Immanuël, God met ons. 
Immanuël, God met ons. 
 
Want alzo lief had God de wereld 
dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. 
Iedereen die in Hem gelooft, 
leeft in eeuwigheid. 
 
Refrein: 
 
Gesprek met de kinderen 
 
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
 



Schriftlezing: Lucas 1:26-38 
26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een 
meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze 
heette Maria en ze was nog maagd. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent 
begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af 
wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, 
God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je 
moet Hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden 
genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33 
Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen 
einde komen.’ 
34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met 
een man.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig 
worden genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, 
ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde 
maand van haar zwangerschap, 37 
want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren 
wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 
 
Zingen: NLB 157a:1,4 
1 Mijn ziel maakt groot de Heer, 

mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien; 
en deed mij grote dingen. 

 
4 Hij heeft het lang voorzegd: 

aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 

 
Schriftlezing: Jakobus 5:7-11 
7Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft 
wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn 
gevallen. 8Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. 9Klaag niet 
over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de 
rechter voor de deur staat. 10Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in 
de naam van de Heer spraken. 11Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord 
hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en 
barmhartig. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: NLB 452:1,2 
1 Als tussen licht en donker 

de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld: 



Gij leeft en houdt de wacht! 
Wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht! 
 

2 Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld: 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 

 
(tijdens het naspel van dit lied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst) 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Collectemoment 
 
Avondmaalsformulier 
 
Avondmaalsgebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Zingen: Geloofsbelijdenis (melodie: NLB 481; Hoor, de engelen zingen d’eer) 
1 Ik geloof in God de Vader, 

die almachtig, wijs en goed, 
aard’ en hemel heeft geschapen, 
vorm en kleur in overvloed. 
Die de stilte heeft doorbroken 
en zichzelf heeft uitgesproken 
in het vleesgeworden Woord, 
opdat ieder naar Hem hoort. 
Dat is wat ik hier belijd, 
mijn geloof, mijn zekerheid. 

 
2 Ik geloof in Jezus Christus, 

Zoon van mensen, Zoon van God, 
die als Redder van de wereld 
werd gekruisigd en gedood. 
Maar die opgestaan ten leven, 
hemelhoog nu is verheven, 
boven heerschappij en macht 
die ten onder wordt gebracht. 
Dat is wat ik hier belijd, 
mijn geloof, mijn zekerheid. 

 
3 Ik geloof in God de Trooster, 

die van oudsher, wereldwijd, 
overal zijn volk vergadert 



en tot dienen toebereidt. 
Met Gods kinderen verbonden, 
in vergeving van mijn zonden 
mag ik op de jongste dag 
opstaan, leven met een lach. 
Dat is wat ik hier belijd, 
mijn geloof, mijn zekerheid. 

 
Nodiging en instellingswoorden 
 
Gemeenschap van brood en wijn / ontvangen van de zegen (onder orgelspel) 
 
Dankgebed 
 
(onder het voorspel van dit lied kunnen de kinderen bij de oppas opgehaald worden) 
 
Zingen: HH 728 
Refrein 1: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Refrein 1: 
 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Refrein 2: 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
Wegzending en zegen 
 
Zingen: Amen. 


