Orde van dienst zondag 24 augustus 2025 Welkom Thema: En toch!
Voorganger: ds. Barbara Broeren Organist: Rob van Efferink

Zingen: Psalm 103:1,2

1.

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,

vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf uw leven

verlost en kroont met goedertierenheid.

2.

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,

dat uw bestaan, met glorie begenadigd,

gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.

Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,

Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,

op Israél zijn zegen uitgestort.

Stil gebed, bemoediging en groet
Leefregel: Exodus 20:1-17 Gebed om ontferming

Zingen: NLB 221

1.

Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heen geslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.

2.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid

om, als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.

Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft —
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.



Gesprek met de kinderen
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Habakuk 3

Zingen: Psalm 27:1,2

1.

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,

in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:

het is de Heer die mij behouden zal!

2.

Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeV'

Hem dagelijks te loven met gezangen,

te wonen in zijn huis zolang ik leef!

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is

zijn licht, verlichtende de duisternis.

Uitleg en verkondiging



Zingen: ELB 56

1.

Al zou de vijgeboom niet bloeien,
geen opbrengst aan de wijnstok zijn,
toch zal mijn beker overvloeien

want Jezus schenkt mij vreugdewijn.
Al draagt ook de olijf geen vruchten
ontbreekt het koren op het veld,

met Hem heb ik geen kwaad te duchten
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.
2.

Al loopt geen schaap meer in de weide
en staat geen rund meer in de stal,
toch zal ik mij in Hem verblijden,

die is, die was en komen zal.

Hij maakt mijn voeten als der hinden,
zodat ik op mijn hoogten treed,

'k Zal mij aan zijn beloften binden,
en word met zijn gezag bekleed.

3.

Al kwellen ziekten, zorgen, machten,
ik zal hen met Gods woord verslaan.
Ik blijf zijn beeld in mij verwachten,
al klaagt de boze mij ook aan.
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen:
de Here Here is mijn kracht,

en ied’re vijand zal zich buigen

voor Hem die alles heeft volbracht.

Getuigenissen uit de huiskringen

Pastorale mededelingen

Gebeden

Collectemoment: Collecte 1: Stichting Edukans

Schooluitval door droogte in Ethiopié: dit doet Edukans:
Ethiopié heeft te kampen met terugkerende grote droogtes en grillige
regenseizoenen. Het verre noorden van Ethiopié is een van de
regio’s die het meest wordt getroffen door droogte en
overstromingen. In de regio Afar zorgt Edukans samen met UNICEF
dat kinderen naar school blijven gaan in tijden van humanitaire
crisis.. Collecte 2: Kerk

Collecte 3: Holy Land Institute for the Deaf, Jordanié



Zingen: Toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,

al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,

U die alles overziet.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.

Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken

in de allerzwartste nacht.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

Wegzending en zegen
Zingen: Amen.



