
 

 

 

 

 

 

Orde van dienst voor 22 juni, ’s middags,  
viering Heilig Avondmaal aan tafel  
  

 

Thema: Uitgenodigd aan de maaltijd 

Voorganger: ds. Jaap van der Windt 

Organist: Cornelis Schaap 

Techniek: Kees van Duijn en Maurice Ouwehand 

 

 
 

• Welkom  

• Intochtslied: Psalm 25: 1, 2, 5 

• Stil gebed 

• Bemoediging en groet 

• Gebed van verootmoediging 

• Zingen: ELB 299, Welk een vriend is onze Jezus 

• Schriftlezing: Lucas 14: 1-14 

• Verkondiging  

• Zingen: NL 975: 1, 2  (kan ook op melodie ‘wat de toekomst 

brengen moge’) Er zijn niet veel mensen… 

• Collecten  

Tafel wordt gereed gemaakt 

• Inleiding 

• Lezing geloofsbelijdenis van Nicea  

• Zingen:  NL 975: 3, 4 

• 1ste tafel 

• Zingen: NLb 23b: 1, 2 

• 2de tafel 

• Zingen: NLb 23b: 3, 4  

• 3de tafel ????    

• Zingen: NLb 23b: 5 

• Pastorale mededelingen  

• Dankgebed en voorbeden 

• Slotlied: NLb 868: 1, 2, 5 

• Zegen 

 

  

Lezing: Lucas 14 
1Toen Hij op sabbat in het huis van een vooraanstaande farizeeër 

was, waar Hij voor een maaltijd was uitgenodigd, werd Hij scherp in 

het oog gehouden. 2Er was daar iemand met waterzucht. 3Jezus 

vroeg aan de wetgeleerden en de farizeeën: ‘Is het toegestaan hem 

op sabbat te genezen of niet?’ 4Maar ze zwegen. Hij pakte de man 

bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. 5En tegen de 

farizeeën en wetgeleerden zei Hij: ‘Als uw zoon of uw os in een put 

valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat?’ 
6Ook daarop hadden ze geen antwoord. 
7Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien hoe 

ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: 8‘Wanneer 

u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de 

ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die 

voornamer is dan u, 9en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: 

“Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats 

moeten innemen. 10Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste 

plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Vriend, kom toch 

dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen 

die samen met u aanligt. 11Want wie zichzelf verhoogt zal worden 

vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’ 
12Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een 

maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw 

vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij 



zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. 
13Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, 

verlamden en blinden uit. 14Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij 

niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de 

opstanding van de rechtvaardigen.’ 

 

 

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel 

 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde, 

van alle zichtbare en onzichtbare dingen; 

 

en in één Here Jezus Christus, 

de eniggeboren Zoon van God, 

geboren uit de Vader voor alle tijden, 

God uit God, Licht uit Licht, 

waarachtig God uit waarachtig God, 

geboren, niet geschapen, 

één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden; 

die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel 

en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria 

en is mens geworden, 

die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, 

geleden heeft en begraven is, 

en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, 

is opgevaren naar de hemel 

en zit aan de rechterhand van de Vader, 

en zal wederkomen in heerlijkheid 

om te oordelen de levenden en de doden, 

en aan zijn rijk zal geen einde komen; 

 

en in de Heilige Geest, 

die Here is en levend maakt, 

die uitgaat van de Vader en de Zoon, 

die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt 

wordt, 

die gesproken heeft door de profeten; 

 

En één heilige, algemene en apostolische kerk; 

wij belijden één doop tot vergeving van de zonden; 

en wij verwachten de opstanding van de doden 

en het leven in de wereld die komt. 

Amen 

 

 

 

Liederen: 

 

Psalm 25 

 

1 

Heer, ik hef mijn hart en handen 

op tot U, beslecht mijn zaak. 

Weer van mij de smaad en schande 

van mijns vijands leedvermaak. 

Ja, zij worden zeer beschaamd 

die de goede trouw verachten, 

maar wie uw gebod beaamt, 

mag gelovig U verwachten. 

 

2 

Here, maak mij uwe wegen 

door uw woord en Geest bekend; 

leer mij, hoe die zijn gelegen 

en waarheen G’uw treden wendt; 

leid mij in uw rechte leer, 

laat mij trouw uw wet betrachten, 

want Gij zijt mijn heil, o Heer, 

’k blijf U al den dag verwachten. 

 

5 

Louter goedheid zijn Gods wegen 

en zijn paden zijn vertrouwd 

voor wie, tot zijn heil genegen, 

zijn geboden onderhoudt. 

Wil mij, uwe naam ter eer, 

al wat ik misdeed vergeven. 

Ik heb tegen U, o Heer, 

zwaar en menigmaal misdreven. 

 

 

Welk een vriend is onze Jezus 

 

1  

Welk een vriend is onze Jezus,  



die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht, dat ik door Hem  

altijd vrij tot God mag gaan. 

Dikwijls derven wij veel vrede,  

dikwijls drukt ons zonde neer, 

juist omdat wij ’t al niet brengen,  

in ’t gebed tot onze Heer. 

 

2 

Leidt de weg soms door verzoeking, 

dat ons hart in ’t strijduur beeft, 

gaan wij dan met al ons strijden 

tot Hem, die verlossing geeft? 

Kan een vriend ooit trouwer wezen 

dan Hij, die ons lijden draagt? 

Jezus biedt ons aan genezing; 

Hij alleen is ’t die ons schraagt. 

 

3 

Zijn wij zwak, belast, beladen, 

en terneer gedrukt door zorg, 

dierb’re Heiland, onze Toevlucht! 

Gij zijt onze Hulp en Borg. 

Als soms vrienden ons verlaten, 

gaan wij biddend tot de Heer; 

in Zijn armen zijn wij veilig, 

Hij verlaat ons nimmermeer. 

 

 

Psalm 23b:1 

 

De Heer is mijn herder! 

’k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan wat’ren der rust. 

 

2 

De Heer is mijn herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen 

van goedheid en zegen, 

Hij schraagt m’als ik wankel, 

Hij draagt m’als ik viel. 

 

3 

De Heer is mijn herder! 

Al dreigt ook het graf 

geen kwaad zal ik vrezen, 

Gij zult bij mij wezen; 

o Heer, mij vertroosten 

uw stok en uw staf! 

 

4 

De Heer is mijn herder! 

In ’t hart der woestijn 

verkwikken en laven 

zijn hemelse gaven; 

Hij wil mij versterken 

met brood en met wijn. 

 

5 

De Heer is mijn herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

’k Zal immer verkeren 

in ’t huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde m’altijd. 

 

 

 

NLB 975 

 

1 

Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, 

prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend. 

 

2 

Jezus roept ons te belijden 



Hem als Heer van het heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, 

redder van wie faalt of valt. 

Zing het uit, laat elk het horen, 

zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus’ glorie 

is op aarde neergedaald. 

 

3 

Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 

ras of  huidskleur, rangen, standen - 

Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn. 

 

4 

Jezus roept ons tot zijn tafel, 

breed en wereldwijd gedekt, 

waar de kerk bezit haar aardse 

hemelse ontmoetingsplek. 

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 

deel het lied van liefde weer, 

deel het feest voor heilige zondaars, 

wees te gast bij God de Heer. 

 

 

NLB 868 

 

1 

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Kom allen saam, 

psalmzing de heilige naam, 

loof al wat ademt de Here. 

 

2 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

5 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

 

 

  



Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel 

 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde, 

van alle zichtbare en onzichtbare dingen; 

 

en in één Here Jezus Christus, 

de eniggeboren Zoon van God, 

geboren uit de Vader voor alle tijden, 

God uit God, Licht uit Licht, 

waarachtig God uit waarachtig God, 

geboren, niet geschapen, 

één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden; 

die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel 

en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria 

en is mens geworden, 

die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, 

geleden heeft en begraven is, 

en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, 

is opgevaren naar de hemel 

en zit aan de rechterhand van de Vader, 

en zal wederkomen in heerlijkheid 

om te oordelen de levenden en de doden, 

en aan zijn rijk zal geen einde komen; 

 

en in de Heilige Geest, 

die Here is en levend maakt, 

die uitgaat van de Vader en de Zoon, 

die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt 

wordt, 

die gesproken heeft door de profeten; 

 

En één heilige, algemene en apostolische kerk; 

wij belijden één doop tot vergeving van de zonden; 

en wij verwachten de opstanding van de doden 

en het leven in de wereld die komt. 

Amen 

 

 

 

 


