
Orde van dienst voor zondag 22 juni 2025 
Deze dienst staat in het thema van afscheid en bevestiging ambtsdragers 
Thema: Het is Gods kerk 
Voorganger: ds. Barbara Broeren 
Organist: Cornelis Schaap 
Band: Marije, Pieter, Stefan 
Er is vandaag WEL kindernevendienst en WEL tienerdienst 
 
Welkom 
 
Zingen: NLB 280:1,2,3,5 
1 De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 

2 Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 

3 dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 

5 Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Zingen: Hemelhoog 629 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan Uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
Refrein: 
Houd mijn vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 



en de kracht van uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 
Refrein: 
 
Slot: 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Gebed om verootmoediging  
 
Zingen: Hemelhoog 654 
O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, 
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
Refrein: 
 
Als Christus komt 
met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, 
hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: 



o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
Refrein: 
 
Kindermoment 
 
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst, de tieners gaan naar de tienerdienst) 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Schriftlezing: 1 Petrus 5:1-11 (door Annelies van der Plas) 
1Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ 
lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, 
vraag ik u: 2Hoed de kudde van God waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed 
toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te 
worden maar met belangeloze toewijding. 3Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die 
aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. 4Dan zult u wanneer de hoogste herder 
verschijnt deel krijgen aan zijn luister, de lauwerkrans die nooit verwelkt. 5En u, jongeren, moet 
van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder 
van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen 
schenkt Hij zijn genade. 6Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de 
bestemde tijd verheffen. 7Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart. 
8Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende 
leeuw, op zoek naar een prooi. 9Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef 
dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan. 10Maar al 
moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus 
deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult 
blijven en niet zult wankelen. 11Hem komt de macht toe, tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Zingen: Psalm 100:1,2,4 
1  Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 

Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
 

2  Roept uit met blijdschap: “God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.” 
 

4  Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: NLB 23c:1,2,5 
1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 



 
2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 

 
5 Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 

 
Toelichting zendingsdoel (door Benjamin en Lucianne de Kloe) 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Collectemoment 
 
(tijdens het collectemoment komen de kinderen terug uit de kindernevendienst en de tieners uit 
de tienerdienst) 
 
DIENST VAN DE WISSELING VAN AMBTSDRAGERS 
 
Afscheid van de aftredende ambtsdragers 
We nemen afscheid van: 
• Annette van Nieuwkoop (tweede scriba) 
• Diana Kuijt (jeugdouderling) 
• Dirk van der Marel (ouderling plussers) 
• Arjan Berkheij (diaken) 
• Annelies van der Plas (diaken) 
• Wim de Vreugd (diaken) 
• Corrie van Delft (ouderling senioren)  
• Anja Versteegt (ouderling starters/bouwers)  
• Jan de Boer (diaken)  
• Marijke van den Eijkel (diaken)  
 
Woorden van afscheid, herinnering aan belofte van geheimhouding, handdruk 
 
(de aftredende ambtsdragers nemen hun plaats in de gemeente weer in) 
 
Bevestiging van nieuwe ambtsdragers 
Vandaag worden bevestigd: 
• Gea Pijl-Dekker (ouderling plussers) 
• Marjolein van Rijn-Boesaard (jeugdouderling) 
• Marga Guijt-van Eden (diaken) 
• Willem Hus (diaken) 
 
Waarom ambtsdrager worden? (door Marjolein van Rijn) 
 
Opdracht, belofte, bevestigingsgebed, handoplegging en zegen 



 
- Aanvaarding en verwelkoming 

Gemeente, nu deze broeders en zusters tot ouderlingen en diakenen zijn bevestigd,  
belooft u hen te aanvaarden,  
hen te omringen met uw medeleven,  
hen te dragen in uw gebeden  
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? 
Wat is daarop uw antwoord? 
 
Gemeente: Ja, van harte. 

 
- Zingen: Psalm 134:3 (oude berijming) / NLB 363 (staande) 

Dat 's Heren zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren Heer. 

 
(de nieuwe ambtsdragers nemen hun plaats in bij de kerkenraad) 
 
(tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de kinderen opgehaald worden bij de oppas) 
 
Zingen: Hemelhoog 617 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Refrein: 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Refrein: 
 
Wegzending en zegen 
 
Zingen: Amen. 
 
 


