Orde van dienst voor 25 mei 2025

Thema: Neergedaald uit de hemel

Voorganger: ds. Jaap van der Windt

Organist: Cornelis Schaap

Techniek: Herman van der Plas en Durk van der Zee
Combo: Pieter, Welmoed, Daan, Jaap

Welkom

Intochtslied: Psalm 111: 1, 2, 6

Stil gebed

Bemoediging en groet

Leefregel: Psalm 15

Gebed van verootmoediging

Zingen: 10.000 redenen (combo)

Gesprek met de kinderen

Zingen: Meer en meer (Opw Kids 18) (combo)
Korte inleiding op de lezingen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 3: 1-13

Zingen: NLb 695: 1, 2,5
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Verkondiging

Zingen: Gezang 445 (LdK'73), God heeft mij zijn Zoon...

Pastorale mededelingen

Gebeden

Collecten met aandacht, kinderen komen terug

Viering Heilig Avondmaal

* Inleiding + geloofsbelijdenis van Nicea

* gebed en Onze Vader

* Zingen: NIb 975: 3, 4

* Inzettingswoorden

* Uitdelen van brood en wijn + kinderzegening

* Dankgebed

. Slotlied: NL 704
(onder het voorspel kunnen de kinderen uit de oppas worden
opgehaald.)

. Zegen

Gebedspunten die terugkeren:
- Mensen thuis
- Mantelzorg
- Rouw

Leefregel: Psalm 15

1Een psalm van David.

HEER, wie mag gast zijn in uw tent,

wie mag wonen op uw heilige berg?

2Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.

3Hij doet aan lasterpraat niet mee,

hij benadeelt een ander niet

en drijft niet de spot met zijn naaste.

4Hij veracht wie geen achting waard is,

maar eert wie ontzag heeft voor de HEER.

Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeael,
Svoor een lening vraagt hij geen rente,

hij verraadt geen onschuldigen voor geld.

Wie zo doet, komt nooit ten val.

Lezing: Johannes 3
170 was er een farizeeér, een van de Joodse leiders, met de naam
Nikodemus. 2Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij,



‘wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want
alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U
verricht.’ 3Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw
wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.” #Hoe kan iemand
geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch
niet voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer geboren
worden?’ 3Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand
kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit
water en Geest. $Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat
geboren is uit de Geest is geestelijk. 7Wees niet verbaasd dat Ik zei
dat jullie opnieuw geboren moeten worden. 8De wind waait
waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij
vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen
die uit de Geest geboren is.” ' Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus.
10'Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israél
bent? *Werkelijk, Ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en
we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons
getuigenis niet. 12Wanneer jullie Me niet geloven als Ik over aardse
dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik over
hemelse dingen spreek? 3Er is toch nooit iemand opgestegen naar
de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de
Mensenzoon?

Geloofsbelijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, Vader almachtig,
Maker van hemel en aarde, van alles en allen,
zichtbaar en onzichtbaar.

Wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
uit de Vader geboren voor alle tijden, Licht uit Licht,

waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt;

één van wezen met de Vader, door wie alles is geworden,

die om ons mensen en om ons heil is neergedaald uit de hemel

en vlees geworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria en mens
geworden:

die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus

en geleden heeft en is begraven en opgestaan op de derde dag naar de
Schriften

en opgegaan naar de hemel en gezeten aan de rechterhand van de Vader
en weer komende met heerlijkheid om te oordelen levenden en doden,

Opw. for Kids 18. Meer en meer

Ik wil meer en meer

gaan lijken op Jezus.

Ik wil meer en meer

gaan lijken op Hem

ik wil meer en meer

gaan lijken op Jezus

ik wil meer gaan lijken op Hem

In alles wat ik ben en alles wat ik doe

wil ik zijn zoals Jezus dat wil

dus ook op elk moment en niet zo ‘af en toe
want dat maakt een heel groot verschil

Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien
omdat ik een getuige wil zijn

al ben ik nog wat jong nou en! en bovendien
is voor Jezus niemand te klein

Toch merk ik telkens weer

dat ik het zelf niet kan

daarom geeft God zijn Heilige Geest
Hij helpt mij meer en meer

te leven naar Gods plan

zonder Hem was ik nergens geweest.

slot:

ik wil meer gaan lijken op Hem

ik wil meer gaan lijken op Hem

en zijn Koninkrijk zal geen einde hebben.

Wij geloven in de Heilige Geest, de Heer en Levendmaker,

die uitgaat van de Vader,

die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt,

die gesproken heeft door de Profeten.

Wij geloven in één, heilige, katholieke en apostolische Kerk.

Wij belijden één doop tot vergeving van zonden,

wij zien uit naar de opstanding van de doden en het leven in de tijd die

komt.
Amen.



Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Liederen: Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

Psalm 111 tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)

1

Van ganser harte loof ik Hem En op die dag, als mijn kracht vermindert,

in 't midden van Jeruzalem, mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

de Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,

Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

2

Zijn doen is louter majesteit,

zijn luister, zijn gerechtigheid

houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmbhartig is

de Heer, en zijn gedachtenis

eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

6

Van alle wijsheid het begin

is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.

Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Opwekking 733: Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

(Refrein 2x)

NLB 695

1

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,

wijs mij nieuwe wegen,

geef op uw waarheid zicht.

2

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.

Al mijn wonden heelt Gij:

Gij ziet in mij uw kind.

5

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!

Draag ons op uw vleugels,

zegen ons met uw licht!

Gezang 445 (LdL'73)

1

God heeft mij zijn Zoon gegeven,
door 't geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet het, ik zal leven,

en door Hem ten hemel gaan.
Zelfs eer ik nog was geboren,



heeft mij God in Hem verkoren,
eer zijn woord met scheppersmacht
dit heelal tot aanzijn bracht.

2

Jezus Christus is gestorven,

is verrezen, ook voor mij,

heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, uit deernis met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.

3

Ruwe stormen mogen woeden,

alles om mij heen zij nacht,

God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:

door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Nib 975

3

Jezus roept ons tot de ander,

zo verschillend als wij zijn,

ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.

Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,

ga met zaligen en zoekers,

die op zoek naar waarheid zijn.

4
Jezus roept ons tot zijn tafel,

breed en wereldwijd gedekt,

waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,

deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

NIb 704
1

Dank, dank nu allen God

met hart en mond en handen,
die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.

2

Die eeuwig rijke God

moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart

en milde vrede geven.

Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,

is hier en overal

een helper die bevrijdt.

3

Lof, eer en prijs zij God

die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer,

de toekomst is zijn rijk.



