Liturgie Jeugddienst

Thema: Nou wordt ‘ie mooi!

Voorganger: Ds. Jaap van der Windt
Muziek: Dedicated

Voor aanvang van de dienst zingt Dedicated:

GROOT IS UW TROUW

Groot is Uw trouw, o Heer Mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft altijd Dezelfde

Die Gij steeds waart Dat bewijst Gij ook nu

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt

Kracht voor vandaag Blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is Uw trouw, o Heer Groot is Uw trouw, o Heer
ledere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is Uw trouw, o Heer aan mij betoond

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar
Zon, maan en sterren in hemelse baan
Tonen zo duid’lijk Uw God’lijke wijsheid
Uw grote trouw die zal blijven bestaan

Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is Uw trouw, o Heer

ledere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer Aan mij betoond

Groot is Uw trouw, ied’re morgen opnieuw
Groot is Uw trouw, U blijft altijd dezelfde

Groot is Uw trouw, die zal blijven bestaan
Groot is Uw trouw, tot in eeuwigheid! 2X

Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is Uw trouw, o Heer

ledere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer Aan mij betoond



HUIS VAN GEBED

Maak dit huis tot een huis van gebed

waar U tastbaar aanwezig bent

vol van Uw glorie, vol van Uw naam

Alles wordt stil, slechts €én stem spreekt ons aan
Maak dit huis tot een huis van gebed

Maak dit huis tot een huis van gebed

Laat de beenderen weer leven, Heer

Wek ze op, als Uw kerk profeteert

vol van Uw glorie, vol van Uw naam.

Alles wordt stil, slechts €én stem spreekt ons aan
Laat de beenderen weer leven, Heer

Laat de beenderen weer leven, Heer

Wij buigen neer voor U en wij verwachten U

Bouw de ruines op, herstel uw kerk, Heer

Kom stort uw Geest op ons, blaas ons nieuw leven in
want wij verlangen naar herleving, Jezus

Wij buigen neer voor U en wij verwachten U

Bouw de ruines op, herstel uw kerk, Heer

Kom stort uw Geest op ons, blaas ons nieuw leven in
want wij verlangen naar herleving, Jezus

Zet Uw kerk weer in vuur en vlam Heilig God,

dat ons hart weer brandt

vol van Uw glorie, vol van Uw naam

Alles wordt stil, slechts €én stem spreekt ons aan
Zet Uw kerk weer in vuur en vlam

Zet Uw kerk weer in vuur en vlam

Welkom en afkondigingen door Marije.

Presentatie door de tieners



Samenzang: Opwekking 815: Vul dit Huis met Uw Glorie.

Uw genade blijft me dragen; dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga,

zing ik steeds van de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. Heer,
ik ken U als een Vader. Ik ken U als een vriend.
Ik leef met U, in de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij.

Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer. Ik geef U alles, Heer!
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij.  2x

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft,

Heer, zing ik steeds van de goedheid van God.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!

Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God,
zing ik steeds van de goedheid van God,
ja, zing ik steeds van de goedheid van God

Bemoediging en groet.



Samenzang: Abba Vader
Abba Vader U alleen U behoor ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart U behoort het toe

Laat mijn hart steeds vurig zijn U laat nooit alleen
Abba Vader U alleen U behoor ik toe

Abba Vader laat mij zijn Slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij D'uwe en anders geen

Laat mijn hart nooit koud zijn Heer Laat mij nimmer gaan
Abba Vader laat mij zijn Slechts van U alleen

Laat mijn hart steeds vurig zijn U laat nooit alleen
Abba Vader U alleen U behoor ik toe

Gebed °
Schriftlezing door Rick: Lucas 4: 14-22

Samenzang: Opwekking 832 Jezus overwinnaar
Waar U verschijnt wordt alles nieuw Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt Door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus
U bent de held die voor ons strijdt U baant de weg van
overwinning
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen Hoogste Heer
Voor eeuwig is Uw heerschappij Uw troon staat onwankelbaar
Ongeévenaarde kracht Ligt in Uw grote naam Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht Waar is je prikkel gebleven
Jezus leeft en ik zal leven
De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel Weten wie er regeert
Naam boven alle namen Hoogste Heer
Voor eeuwig is Uw heerschappij Uw troon staat onwankelbaar
Ongeévenaarde kracht Ligt in Uw grote naam Jezus Overwinnaar
Voor eeuwig is Uw heerschappij Uw troon staat onwankelbaar
Ongeévenaarde kracht Ligt in Uw grote naam Jezus Overwinnaar



Verkondiging door dominee Jaap.
Samenzang: Speak Jesus

Ik wil gewoon de naam van Jezus spreken,
over ieder mens en iedere ziel.
Want ik weet dat er vrede is in Uw aanwezigheid. Ik spreek Jezus.
Ik wil gewoon de naam van Jezus spreken,
tot elke verslaving zijn banden breekt.
Ik verklaar er is hoop en er is vrijheid, Ik spreek Jezus.
Uw naam is machtig, Uw naam is genezing, Uw naam is leven.
Breek alle muren, schijn door de schaduw, brand als een vuur.
Ik wil gewoon de naam van Jezus spreken, over elke angst en elke
stress.
Voor iedere ziel gevangen door depressie, spreek ik Jezus!
Uw naam is machtig, Uw naam is genezing, Uw naam is leven.
Breek alle muren, schijn door de schaduw, brand als een vuur.
Uw naam is machtig, Uw naam is genezing, Uw naam is leven.
Breek alle muren, schijn door de schaduw, brand als een vuur.
Roep Jezus van de bergen, roep Jezus in de straat.
Roep Jezus in het donker, tegen alle vorm van kwaad.
Roep Jezus voor mijn familie, ik spreek zijn heilige naam, oh Jezus!
Uw naam is machtig, Uw naam is genezing, Uw naam is leven.
Breek alle muren, schijn door de schaduw, brand als een vuur.
Uw naam is machtig, Uw naam is genezing, Uw naam is leven.
Breek alle muren, schijn door de schaduw, brand als een vuur.
Ik wil gewoon de naam van Jezus spreken,
over ieder mens en iedere ziel.
Want ik weet dat er vrede is in Uw aanwezigheid.
Ik spreek Jezus.

Gebed

Collecte en pastorale mededelingen.



Slotlied: Toekomst vol van Hoop —
In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop
Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U heeft ons geluk voor ogen Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij voor ons gebroken In de allerzwartste nacht
U geeft een toekomst vol van hoop Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen Leidt ons door dit leven heen
U bent God de Allerhoogste God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen Op het einde van de nacht
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen

Zegen

Aansluitend op de zegen



Opwekking 710: Gebed om Zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang

Vader maak mij tot een zegen

Ga mij niet voorbij

Regen op mij met uw Geest Heer

Jezus komt tot mij

Als de Bron van leven

Die ontspringt diep in mij

Breng een stroom van zegen

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn

O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn

Wachtend op uw milde regen

Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn



MIJN VERLOSSER LEEFT
Ik weet Hij heeft mij gered
Mij in de vrijheid gezet
Ik geloof ik geloof
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld
Heeft mij met liefde vervuld ik geloof ik geloof

'k Hef een banier op
Mijn Heer stond op uit het graf

Mijn Verlosser leeft. Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft. Mijn Verlosser leeft

Ik weet Hij heeft mij gered

Mij in de vrijheid gezet Ik geloof ik geloof

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld

Heeft mij met liefde vervuld ik geloof ik geloof

'k Hef een banier op
Mijn Heer stond op uit het graf

Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft

Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft

U draagt mijn lasten en richt mij op
Om dansend op de berg te zien
Hoe U weer komen zal

Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft

Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft
Mijn Verlosser leeft



