
Orde van dienst zondag 27 april 2025 
Thema: Levende hoop 
Voorganger: ds. Barbara Broeren 
Organist: Frank Borsboom 
Er is deze dienst WEL kindernevendienst en WEL tienerdienst. 
 
Welkom 
 
Zingen: NLB 632 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren, 
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood, 
wij zijn in Jezus herboren. 
 
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren Gods heilige naam 
en Hem in waarheid aanbidden. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Leefregel: de tien geboden in het licht van het nieuwe testament (ds. Jos Douma) 
Ik ben de HEER, uw God. 
Ik ben de HEER, de God die liefde is. 
Mijn liefde brengt u de ware vrijheid. 
 
1. Heb de Heer uw God lief, door Hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen. 
2. Heb de Heer uw God lief, door Hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld. 
3. Heb de Heer uw God lief, door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken. 
4. Heb de Heer uw God lief, door te genieten van de rust die Hij u geeft. 
 
Heb Hem zó lief, 
met heel uw hart en heel uw ziel 
met heel uw verstand en al uw krachten. 
 
5. Heb uw naaste lief, door uw vader en moeder te eren als de ouders die Hij u gaf. 
6. Heb uw naaste lief, door in daden, woorden en gedachten zijn leven voluit te respecteren. 
7. Heb uw naaste lief, door trouw te zijn in uw huwelijk en zuiver om te gaan met elkaars lichaam. 
8. Heb uw naaste lief, door zijn welzijn en welvaart te bevorderen. 
9. Heb uw naaste lief, door eerlijk en oprecht over uw naaste te spreken. 
10. Heb uw naaste lief, door hem te gunnen wat God hem geeft. 
 
Heb zó uw naaste lief als u zelf. 
Wees elkaar niets schuldig, 
behalve liefde, 
want wie de ander liefheeft, 
heeft de gehele wet vervuld! 



 
Gebed 
 
Zingen: Toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
Refrein: 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
  
Refrein: 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Refrein: 
 
Gesprek met de kinderen 
 
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst, de tieners gaan naar de tienerdienst) 
 
Gebed bij de opening van het woord 
 
Schriftlezing: 1 Petrus 1:1-9 
1Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in 
Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2door God, de Vader, voorbestemd om, 
geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te 
worden. Genade zij u en vrede, in overvloed. 
 
3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft 
Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons 
zo levende hoop gegeven. 4-5Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt 
beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de 
redding tegemoet, die klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. 6Verheug u 
hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7Zo 



kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in 
het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal 
openbaren. 8U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien 
gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9omdat u het einddoel van 
uw geloof bereikt: uw redding. 
 
Zingen: Psalm 111: 2,5,6 
2  Zijn doen is louter majesteit, 

zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de Heer, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 

 
5  Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 

en zijn verbond staat voor altijd, 
een licht hoog op de berg ontstoken. 
Heilig en zeer te duchten is 
zijn naam in de geschiedenis. 
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken. 
 

6  Van alle wijsheid het begin 
is: vrees de Heer met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: Hemelhoog 359 
1  Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 

des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit Zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder Zijn gebied! 
En wat Zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem Zijn vermogen niet. 
 

2  Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemd'lingschap vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland! 

 
Collecte (met kort orgelspel) 
 
Pastorale mededelingen 



 
Gebeden 
 
(tijdens het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst, de 
tieners uit de tienerdienst en kunnen de kinderen opgehaald worden bij de oppas) 
 
Zingen: NLB 641:2,3,4 
2 Jezus leeft, Hem is het rijk 

over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven 
God blijft Zijn geloften trouw,- 
dit is al waar ik op bouw. 
 

3 Jezus leeft, Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij te na komt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in ’t nauw,- 
dit is al waar ik op bouw. 
 

4 Jezus leeft, nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
'Gij zijt al waar ik op bouw!' 

 
Wegzending en zegen 
 
Zingen: Amen. 
 
Zingen: NLB 708:1,6 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer. 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 


