
 

Orde van dienst voor de Paaswake 2025 
 

 
 
Thema: wachters op de morgen 
 
 
Voorganger: ds. Jaap van der Windt 
Organist: Frank Borsboom 
Techniek: Krijn van Duijn en Durk van der Zee 
 
 

 Stilte voor de dienst / donker 
 Intochtslied: Psalm 130c (gitaar) 
 Stil gebed 
 Bemoediging en groet 
 Openingsgebed in drie delen telkens afgesloten met gezongen 

Kyrie (refrein NL 547) 
 Lezing: Genesis 1: 1-5 
 Zingen: NL 513 
 Lezing: Psalm 16 

 Zingen: Psalm 103: 1 
 Lezing: 1 Korintiërs 15: 1-4 + Hosea 6: 1-3 
 Zingen: NL 801: 1, 2, 7, 8 
 Lezing: Matteüs 27: 62-66 
 Zingen: NL 751: 1 en 2 
 Verkondiging 
 Zingen: NLB 655 
 Dankgebed en voorbeden 
 Doopgedachtenis 
 Vernieuwen belijdenis + Zingen: NL 345: 1, 2  en onder het 

naspel vormen we een kring 
 Lof van het licht  
 We zingen: NL 213 
 Paaskaars wordt binnengedragen en we geven elkaar het 

licht door 
 Zegen 

 
 
Lezingen: Genesis 1 
De schepping van hemel en aarde 
1In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was woest en 
doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods 
geest. 
3God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 4God zag dat het licht goed 
was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde Hij 
dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd 
morgen. De eerste dag. 
 
 
Psalmen 16 
1Een stil gebed van David. 
 
Behoed mij, God, ik schuil bij U. 
 
2Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, 
mijn geluk, niemand gaat U te boven.’ 
3Maar tot de goden in dit land, 
de machten die ik zo liefhad, zeg ik: 
4‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’ 



Ik pleng voor hen geen bloed meer, 
niet langer ligt hun naam op mijn lippen. 
 
5HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, 
U houdt mijn lot in handen. 
6Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, 
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. 
 
7Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, 
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 
8Steeds houd ik de HEER voor ogen, 
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. 
 
9Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, 
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 
10U levert mij niet over aan het dodenrijk 
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 
11U wijst mij de weg van het leven: 
overvloedige vreugde in uw nabijheid, 
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 
 
 
1 Korintiërs 15 
De opstanding van de doden 
1Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u 
verkondigd heb, dat u hebt aangenomen, dat uw fundament is 2en uw 
redding – als u tenminste vasthoudt aan de boodschap zoals ik u die 
verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3Het 
belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer 
ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de 
Schriften staat, 4dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is 
opgewekt, zoals in de Schriften staat, 
 
Hosea 6 
Israëls boetelied en Gods antwoord 
1‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER! 
Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons genezen; 
de hand die sloeg, zal ons verbinden. 
2Hij redt ons na twee dagen van de dood, 

de derde dag doet Hij ons opstaan: 
in zijn nabijheid zullen wij leven. 
3Dan zullen wij Hem kennen, 
ernaar jagen om de HEER te kennen. 
Even zeker als de dageraad zal Hij komen, 
Hij komt naar ons als milde regen, 
als de lenteregen die de aarde drenkt.’ 
 
 
Matteüs 27 
62De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de 
hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus. 63Ze zeiden tegen 
hem: ‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen Hij nog 
leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal Ik uit de dood worden 
opgewekt.” 64Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te 
bewaken, anders komen zijn leerlingen Hem heimelijk weghalen en 
zullen ze tegen het volk zeggen: “Hij is opgewekt uit de dood,” en die 
laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’ 65Pilatus antwoordde: 
‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’ 66Ze 
gingen naar het graf en beveiligden het door het te verzegelen en er 
bewakers voor te zetten. 
 
 
  



Liederen: 
 
 
Psalm 130c 
 
1 
Uit de diepten roep ik U 
Heer, mijn God. 
Ik heb U nodig, Here luister 
nu ik schor gebeden fluister, 
luister toch, 
Heer, luister toch. 
 
2 
Als U niets dan zonden zag, 
Heer, mijn God, 
wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
juist vergeven. Dus verdient U 
diep ontzag, 
ons diep ontzag. 
 
3 
Ik blijf wachten tot U komt, 
Heer, mijn God. 
Ik blijf nog sterker op U wachten 
dan een mens in lange nachten 
wacht op licht, 
het morgenlicht. 
 
4 
Israël, hoop op de Heer. 
Hoop op God, 
want Hij heeft zich aan jou verbonden. 
Hij verlost je van je zonden. 
Hij maakt vrij. 
Hij maakt jou vrij! 
 
 

Nlb 547, refrein 
 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
 
NLB 513 
 
1 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
4 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
 
Psalm 103 
 
1 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 



gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
NLb 801 
 
1 
Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 
2 
Liederen zingend vol vertrouwen 
tot zij in het eeuwig licht 
in elk ander mens aanschouwen 
’t lichten van Gods aangezicht. 
 
7 
Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 
 
8 
Die aan kruis en graf ontheven 
zullen zingen lof en prijs 
aan de Heer van dood en leven 
in zijn zalig paradijs. 
 
 
Nlb 751 
1 
De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil, 
maar zalig hij die toch reeds wacht 
en Hem begroeten wil. 
 
2 

Want ook als niemand naar Hem vraagt 
noch in zijn dag gelooft, 
zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
Hij heeft het zelf beloofd. 
 
 
NLb 655 
 
1 
Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 
 
2 
Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
3 
Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
4 
De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 
5 
Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
 
 



NLB 213 
 
1 
Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
 
3 
Laat uw heil'ge liefdegloed 
onze koude werken doden 
en versterk in ons de moed 
om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 
voordat wij ten onder gaan, 
op te staan. 
 
4 
Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij met U opgestaan 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 
 
5 
Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd.  
 


