Orde van dienst Goede vrijdag 18 april 2025 19.30

Voorganger: ds. Barbara Broeren

Muziek: Frank Borsboom (orgel); Stefan, Pieter, Marije (band)
M.m.v. jongeren die het kruis dragen en lectoren voor de lezingen

Orgelspel
Stilte
Aanvangstekst: Jesaja 52:13-53:12

Zingen: Psalm 22: 1,2
1 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

2 Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israél dat Gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaad’ren bleven op U bouwen,
dat Gij hen nam in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.

Gebed

Zingen: HH 667 (band)

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

aanbid Hem met eerbied en ontzag

en kniel nu voor Hem neer;

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,

waar Hij verschijnt met vuur;

een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.



Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt;

niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Binnendragen van het kruis (in stilte)

Zingen: Gezang 177:1

1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

Lezing: Matteus 26:30-35

Zingen: NLB 561:1,4,5

1 O Liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

4 O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5 opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Lezing: Matteus 26:36-46

Zingen: Gezang 180:3,5

3 Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?

Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.
hij ging terug en heeft alleen geleden,
eenzaam gebeden:

5 Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen,
tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen,
zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken.
Wat zou hen wekken?

Lezing: Mattelis 26:47-56

Zingen: NLB 587:1
1 Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen



in deze nacht van duistere belangen?
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren
heel om te horen.

Lezing: Matteiis 26:57-68

Zingen: NLB 576a:2

2

O hoofd zo hoog verheven,
o goddelijk gelaat,

waar werelden voor beven,
hoe bitter is uw smaad!

Gij, eens in 't licht gedragen,
door engelen omstuwd,

wie heeft U zo geslagen
gelasterd en gespuwd?

Lezing: Mattelis 26:69-75

Zingen: NLB 562:1

1

Ik wil mij gaan vertroosten

in ‘t lijden van mijn Heer,

die zelf bedroefd ten dode
terneerboog keer op keer

en zochtin zijn ellende

naar troost om voort te gaan,
tot Hem wil ik mij wenden -
o Jesu, zie mij aan.

Lezing: Matteus 27:1-10

Zingen: NLB 576a:3

3

O Heer Uw smaad en wonden,
ja alles wat Gij duldt,

om mij is het, mijn zonden,
mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren

om wat ik heb gedaan,

als Gij mij niet wilt horen.

Zie mij in liefde aan.

Lezing: Matteiis 27:11-26

Zingen: NLB 558:6,7

6

Om het zwijgen, het geduld,

waarmee Gij de wet vervult,

als men vrucht'loos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

Om het woord van godd’lijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,

zelf hebt G’ uw geding beslecht,
Kyrie eleison.



Lezing: Matteiis 27:27-37

Zingen: NLB 577:1,3
1 O wereld, zie uw leven
hoog aan het kruis geheven,
uw heil zinkt in de dood.
De eersteling van allen
laat stil zich welgevallen
verdrukking, slagen, hoon en spot.

3 Ik ben het, ik moest boeten,
met handen en met voeten
genageld aan uw kruis.

O Here, die uw leven
voor mij hebt prijsgegeven,
gedenk mij in het paradijs.

Lezing: Mattelis 27:38-44

Zingen: NLB 578:1,2

1 O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wilom U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

2 Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijn Heren Christus dood.
Alwat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.

Lezing: Mattels 27:45-50
We doven de kaars, we buigen ons hoofd en zijn een moment stil
Lezing: Mattelis 27:51-60

Zingen: Opwekking 544 (band)

Meer dan rijkdom, meer dan macht,

meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid

die deze wereld kent is het waard

te weten wie U bent.

Meer dan zilver, meer dan goud,

meer dan schatten

door iemand ooit aanschouwd, meer dan dat,
zo eindeloos veel meer was de prijs

die U betaalde Heer.

In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf verworpen en alleen;



als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij,
meer dan ooit.

Gebed

Zingen: NLB 590: 1,2,5

1

Nu valt de nacht.

Het is volbracht:

de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

De wereld gaf

Hem slechts een graf,

zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk

een sabbath is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

We verlaten de kerk in stilte.



