
 
 
 
 
 
 

Orde van dienst voor 9 maart 2025 
eerste zondag van de 40-dagentijd, 
Zondag Invocabit (psalm 91), 'Roept hij Mij aan, ik zal hem 
antwoord geven’ 
  
 

 
 
Thema: De Troonrede 
Voorganger: ds. Jaap van der Windt 
Organist: Frank Borsboom 
Techniek: Dick van Duijvenbode en Maurice Ouwehand 
Combo: Pieter, Welmoed, Daan, Jaap 
  

 
 Welkom  
 Intochtslied: Psalm 91: 1, 7 
 Stil gebed 
 Bemoediging en groet 
 Leefregel: 10 geboden uit de Bergrede 
 Gebed van verootmoediging 
 Zingen: NL 538: 1, 3, 4 
 Korte uitleg en kinderen gaan naar de nevendienst na 

het zingen van refrein en couplet 1 van ‘In de tuin’ (combo) 
 Korte inleiding op de lezingen 
 Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 Schriftlezing: Matteüs 5: 1-12 
 Zingen: Psalm 119: 1 
 Schriftlezing: Psalm 1 
 Zingen: Psalm 84: 3, 6 
 Verkondiging  
 Zingen: Jezus, wij verhogen U (combo) 
 Collecten en kinderen komen terug uit de knd.  
 Project kindernevendienst 
 Pastorale mededelingen  
 Dankgebed en voorbeden 
 Slotlied:  NL 838: 1, 2, 4 

(onder het voorspel kunnen de kinderen uit de oppas worden 
opgehaald.)  

 Zegen 
 
 
Lezingen: Matteüs 5 
 
1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij 
zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en 
onderrichtte hen: 
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 



8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, 
vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12Verheug je en juich, 
want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers 
vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
 
 
Psalmen 1 
 
1Gelukkig de mens 
die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, 
bij spotters niet aan tafel zit, 
2maar vreugde vindt in de wet van de HEER 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
 
3Hij zal zijn als een boom, 
geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, 
zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei. 
 
4Zo niet de wettelozen! 
Zij zijn als kaf 
dat verwaait in de wind. 
 
5Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, 
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 
6De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, 
de weg van de wettelozen loopt dood. 
 
 

Liedteksten: 
 
Psalm 91 
 
1 
Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning: 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 
 
7 
Omdat hij Mij zijn hart toewendt, 
spreekt God, zal Ik hem leiden; 
omdat hij Mij bij name kent, 
hem dekken en bevrijden. 
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, 
is hij in angst en vreze, 
dan kom Ik nog dat ogenblik 
om hem nabij te wezen. 
 
 
NLb 538 
 
1 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
3 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 



de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 
4 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
 
 
Projectlied: In een tuin 
 
Refrein: 
In een tuin wordt het leven geboren, 
dat is wat wij deze weken gaan horen. 
Over zaad dat zich verloren gaf 
in die mooie tuin. 
 
In een tuin in een tuin lang geleden 
Leefden Adam en Eva tevreden 
Maar de slang spuugde gif en venijn 
In die mooie tuin 
 
 
Psalm 119:  
 
1 
Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
 
Psalm 84 
 

3 
Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
6 
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
 
Opwekking 237 Jezus, wij verhogen U 
             
Jezus, wij verhogen U, 
wij erkennen U als Heer. 
U bent hier, in ons midden, Heer, 
en onze lofprijs geeft U eer. 
 
Als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon. 
Kom, Heer Jezus en neem uw plaats. 
 
 
NLB 838 
 
1 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 



Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
2 
Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 
4 
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
 
 


