
Kliederkerk 16 februari 2025 “De genezing van Naäman” 
 
Welkom, bemoediging en groet 
 
Zingen: Hé, luister mee naar een nieuw verhaal 
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal uit het boek van God. 
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal uit het boek van God. 
 
Net zoals je elke dag je boterhammen eet 
en je dat ook zeker niet een dag of drie vergeet, 
zo is het met het lezen uit het boek van onze Heer, 
je kunt er veel van leren en zo groei je telkens weer. 
 
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal uit het boek van God. 
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal uit het boek van God. 
 
Luister maar mee en doe maar mee, ja! 
 
Gebed 
 
Filmpje met het verhaal 
 
Zingen: Een rivier vol van vrede 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap in mijn hart. 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap in mijn hart. 
 
Ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. 
Ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. 
 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, 



een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. 
 
Het Bijbelverhaal nog een keer (maar dan anders…) 
 
Uitleg van de workshops 
 
We gaan naar de verschillende workshops.  
Na de workshops komen we terug in de kerkzaal voor het tweede deel van de dienst. 
 
Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, 
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij, 
‘k zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij. 
 
Terugkoppeling workshops 
 
Gebed met de brievenbus 
 
Zingen: De Here zegent jou 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal Zijn vrede aan je geven. 
 
Zegen 
 
Daarna zingen we het lied “De Here zegent jou” nóg een keer, terwijl iedereen onder de 
regenboogvlag door naar zaal Aquamarijn loopt waar we samen gaan eten. 
 


