Orde van dienst zondag 19 januari 2025
Thema: Gaan in de kracht van de heilige Geest
Voorganger: ds. Barbara Broeren

Organist: Frank Borsboom

Band: Pieter, Stefan, Welmoed

- In deze dienst vieren we het heilig Avondmaal -
Welkom

Zingen: Psalm 145:1,5 (orgel)

1 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
grootis zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

5 Zie, aller ogen zijn op U gericht,
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Hemelhoog 679 (band)

Heer, uw licht en uw liefde schijnen

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom,

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil

heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, uw woord:

dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.



Refrein:

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Gebed
Gesprek met de kinderen

Zingen: Hemelhoog 384 (band)

Refrein:

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
Ik wil meer gaan lijken op Hem.

In alles wat ik ben en alles wat ik doe

wil ik zijn zoals Jezus dat wil.

Dus ook op elk moment en niet zo ‘af en toe|,
want dat maakt een heel groot verschil.

Refrein:

Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien
omdat ik een getuige wil zijn.

Al ben ik nog wat jong, nou en! En bovendien
is voor Jezus niemand te klein.

Refrein:

Toch merk ik telkens weer dat ik het zelf niet kan,
daarom geeft God zijn Heilige Geest.

Hij helpt mij meer en meer te leven naar Gods plan,
zonder Hem was ik nergens geweest.

Refrein:
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst/ de tieners gaan naar de tienerdienst)

Schriftlezing: Jesaja 61:1-3, 10-11 (NBV21)

1De geest van God, de HEER, rust op mij,

want de HEER heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft Hij mij gezonden,

om aan verslagen harten hoop te bieden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken



en aan geketenden hun bevrijding,

o,0m een genadejaar van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak voor onze God,

om allen die treuren te troosten,

s0m aan Sions treurenden te schenken:

een kroon op hun hoofd in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van rouw,

feestkledij in plaats van verslagenheid.

Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid,
geplant door de HEER als teken van zijn luister.

1olk vind grote vreugde in de HEER,

mijn hele wezen jubelt om mijn God.

Hij deed mij het kleed van de redding aan,

hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruidegom een kroon opzet,

zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
11Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,

zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen
en glorie voor het oog van alle volken.

Schriftlezing: Lucas 4:14-21 (NBV21)

1sVervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over Hem
verspreidde zich in de hele streek. 1sHij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door
allen geprezen. 1sHij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte
ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, ;;werd Hem de boekrol
van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

18‘De Geest van de Heer rust op Mij,

want Hij heeft Mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft Hij Mij gezonden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan blinden het herstel van hun zicht,

om onderdrukten hun vrijheid te geven,

190m een genadejaar van de Heer uit te roepen.

20Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle
aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht. »Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst
die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’

Zingen: NLB 534 (orgel)

1 Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3 Hij die de armen voedsel gaf



met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Uitleg en verkondiging

Zingen: NLB 340b (geloofsbelijdenis; orgel)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
EninJezus Christus,

Zijn eniggeboren Zoon,

onze Heer,

die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,

ten derde dage wederom opgestaan
van de doden,

opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest,

ik geloof één heilige, algemene,
christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses

en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen.

Pastorale mededelingen
Gebeden
(de kinderen komen terug uit de kindernevendienst)
Collecten
VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
Avondmaalsformulier

Avondmaalsgebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader



Zingen: NLB 1005:2,3,5 (orgel)

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Refrein:

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

3 Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

Refrein:

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein:
Nodiging en instellingswoorden
Gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel)
Dankgebed
(de tieners komen terug uit de tienerdienst / de kinderen bij de oppas kunnen opgehaald worden)

Zingen: NLB 146¢:5,6,7 (orgel)

5 O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaftis hier!
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstig, zie de heilsrivier!

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!

6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.
Halleluja! Halleluja!

7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen



Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!

Wegzending en zegen

Zingen: Amen.



