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Welkom 
 
Zingen: Psalm 89:1,6,9 
1    Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
 des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
 Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
 hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
 Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
 een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
6    Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand, 
 uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
 Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
 als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
 en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
 uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede. 
 
9    Oudtijds hebt Gij, o Heer, uw hoge plan ontvouwd, 
 aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd; 
 Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven 
 de koninklijke held, uit al het volk verheven, 
 David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, 
 dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Gebed 
 
Zingen: HH 373  
Grote God, zie ons verlegen, 
ogen hunkerend naar het licht 
over nevelige wegen 
dakloos: zwervers zonder zicht, 
roepend al te grote woorden, 
lam geslagen, ziende blind, 
zoekers die zichzelf verloren – 
hoe wij zoeken, niemand vindt. 
 
Christus, hoor ons diep verlangen 
vrij van heimwee thuis te zijn, 
waar wij blij verbaasd ontvangen 
levend water, brood en wijn; 
om te delen, door te geven 
parels uit een oude schat, 
niet nog langer zo te leven 
als wij nu doen: moe en mat. 



 
Goede Geest, wek ons vertrouwen: 
gloed van God, U zoekt, U vindt; 
U bent vuur dat doet aanschouwen 
licht dat nevels overwint. 
Doe ons spreken, hoe verlegen: 
hoogste tijd om op te staan! 
Christus gaat langs onze wegen – 
het is tijd om mee te gaan. 
 
Kindermoment met filmpje (door de leiding van de kindernevendienst) 
 
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
 
Schriftlezing: Lucas 1:39-45 
39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis 
van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong 
het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende 
ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van 
mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn 
schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 
 
Zingen: NLB 438:1,3,4 
1    God lof! Nu is gekomen 
 Gods aangename tijd: 
 de Koning onzer dromen, 
 de Heer der heerlijkheid 
 treedt, zonder praal en pracht, 
 in onze wereld binnen, 
 om hier te overwinnen 
 de duivel en zijn macht. 
 
3    Gij machtigen der aarde, 
 't is uit met Gods geduld, 
 zo gij Hem niet aanvaarden, 
 Hem niet aanbidden zult. 
 Wie in hun trots en waan 
 zich tegen Hem verheffen, 
 die zal zijn gramschap treffen, 
 die doet Hij ondergaan. 
 
4    Gij armen en verdrukten, 
 waar gij op aarde zijt, 
 gebeukten en gebukten 
 in deze boze tijd, 
 houdt moed, Hij nadert al! 
 Gij moogt uw Held ontvangen, 
 de Vorst van uw verlangen, 
 met lied'ren zonder tal! 
 
Uitleg en verkondiging 



 
Zingen: NLB 340b (geloofsbelijdenis) 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.  
En in Jezus Christus,  
Zijn eniggeboren Zoon,  
onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle, 
ten derde dage wederom opgestaan  
van de doden, 
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden.  
Ik geloof in de Heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene,  
christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven.  
Amen, amen, amen. 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Collecten 
 
VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 
 
Avondmaalsformulier 
 
Avondmaalsgebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Zingen: Hemelhoog 729:1,4,5 (melodie: Psalm 62) 
1  Mijn hart wacht stil op U, o Heer, 

Uw komst verwacht ik, meer en meer, 
Uw liefde houdt mijn ziel gevangen. 
Naar U gaat al mijn vreugde uit, 
ik wacht op U, wacht als een bruid, 
reikhalzend hunkert mijn verlangen. 
 

4  Ik roep, ik smeek vol ongeduld: 
‘O Geest, als Gij mijn leven vult, 
o overvloed, o milde regen, 



dan wordt mijn hart verrassend rein, 
dan drink ik fris uit uw fontein: 
water des levens, zuiver zegen!’ 
 

5  Met heel mijn hart verwacht ik, Heer, 
Uw komst, de grote ommekeer; 
hoe vrolijk zal ik U ontvangen! 
Gij die mijn allerliefste zijt, 
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt, 
vervul mijn allerdiepst verlangen! 

 
Nodiging en instellingswoorden 
 
Gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel) 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Hemelhoog 145:1,3,5 
1    O kom, o kom, Immanuël, 
 verlos uw volk, uw Israël, 
 herstel het van ellende weer, 
 zodat het looft uw naam, o Heer! 
 Weest blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 
 
3    O kom, o kom, Gij Oriënt, 
 en maak uw licht alom bekend; 
 verjaag de nacht van nood en dood, 
 wij groeten reeds uw morgenrood. 
 Wees blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 
 
5    O kom, die onze Heerser zijt, 
 in wolk en vuur en majesteit. 
 O Adonai die spreekt met macht, 
 verbreek het duister van de nacht. 
 Weest blij, weest blij, o Israël! 
 Hij is nabij, Immanuël! 
 
Wegzending en zegen 
 
Zingen: Amen. 


