
Orde van dienst 6 november 2024 
Thema: Vergeet niet te danken 
Voorganger: ds. Barbara Broeren 
Organist: Frank Borsboom 
 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 65:1,5,6 
1 De stilte zingt U toe, o Heere, 

in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 

5 Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan. 
 

6 Gij kroont het jaar van uw genade. 
Waar Gij getreden zijt 
tooit de woestijn zich met een wade, 
de heuvels zijn verblijd. 
De weidegrond is wit van schapen, 
het dal van koren blond. 
Dit is het land door U geschapen, 
uw lof schalt in het rond. 

 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Gebed 
 
Zingen: NLB 591 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 



U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 
 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Schriftlezing: Lucas 17:11-19 

11Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12Toen Hij daar een 
dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren; 
ze bleven op een afstand staan. 13Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden 
met ons!’ 14Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen 
werden ze gereinigd. 15Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met 
luide stem. 16Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. 17Toen zei 
Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18Wilde niemand anders terugkomen 
om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. 
Uw geloof heeft u gered.’ 
 
Zingen: Psalm 107:2,7 (De Nieuwe Psalmberijming) 
2 Ze hebben rondgezworven, 

doodmoe en opgebrand. 
Ze waren haast gestorven 
in onherbergzaam land. 
Ze riepen tot de HEER, 
wanhopig als ze waren. 
Dan luisterde Hij weer 
en hielp hen uit gevaren. 
 

7 God hoefde slechts te spreken, 
– één woord kwam uit zijn mond – 
en al hun ziekten weken; 
ze waren weer gezond. 
Dank Hem, want Hij is goed; 
laat iedereen Hem loven. 
Het wonder dat Hij doet 
gaat ons verstand te boven. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: NLB 903:1,3,5 
1    Zou ik niet van harte zingen 
 Hem die zozeer mij verblijdt? 
 Want ik zie in alle dingen 
 niets dan zijn genegenheid. 
 Is de hartslag van het leven 
 niet de liefde van de Heer? 
 Liefde draagt hen meer en meer, 
 die in dienst van Hem zich geven. 
 Alle dingen hebben tijd, 



 maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
3    In het duister van de tijden 
 ben ik nooit alleen geweest, 
 want God gaf mij ten geleide 
 op mijn wegen woord en Geest. 
 Ja, de Heer doet mij geloven, 
 Hij ontstak in mij het licht 
 van het innerlijk gezicht, 
 dat zal dood noch duivel doven. 
 Alle dingen hebben tijd, 
 maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
5  Al mijn zorgen zijn zijn zorgen,  

en zo slaap ik rustig in,  
dat ik elke nieuwe morgen  
opgewekt mijn werk begin.  
Ach, in angst en in ellende  
zou ik leven, als ik niet,  
wist , dat God de Heer mij ziet,  
als ik God, mijn God niet kende.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid. 

 
Dankgebeden, steeds afgewisseld met NLB 235 

Voor alle goede gaven, Heer, 
zij U de dank en eer. 

 
Collecte 
 
Zingen: Johannes de Heer 256:1,2,3 
1 Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit, 

als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, 
tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 

 
Refrein: 
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 
tel ze, tel ze alle, en vergeet er geen. 
Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één, 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 
2 Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar ter neer, 

schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer, 
tel uw zegeningen, wil op Jezus zien, 
dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên. 

 
Refrein: 
 
3  Als ge ziet op and’ren met veel geld en goed, 

weet, uw Hemelvader geeft u overvloed. 



Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop, 
schatten in de hemel zijn uw blijde hoop. 

 
Refrein: 
 
Wegzending en zegen 
 
Zingen: Amen. 
 


