
 

Orde van dienst voor 11 augustus 2024  
  

 
 

Thema: Hij geeft de levensadem 
 Voorganger: ds. Jaap van der Windt 
 Organist: Frank Borsboom 
Trompettisten: Nel Guijt trompet en Anja Kralt 

  Techniek: Kees van Duijn en Durk van der Zee 
  

• Welkom  
Intochtslied: Psalm 89: 1, 3, 6  
1 
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
3 
Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 
Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in ’t licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 
6 
Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand, 
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede. 

 

• Stil gebed 

• Bemoediging en groet 
 



Leefregel: 1 Tessalonicenzen 5: 15-24  
15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het 
goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 16 Wees altijd verheugd, 17 bid 
onophoudelijk, 18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, 
die één bent met Christus Jezus, verlangt. 19 Doof de Geest niet uit 20 en heb 
geen minachting voor profetieën. 21 Onderzoek alles, behoud het goede 22 en 
vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook. 23 Moge de God van de vrede uw 
leven geheel en al heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver 
bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24 Hij die u roept is trouw 
en komt zijn belofte na. 
 

• Gebed van verootmoediging 
 

Zingen: NLB 885: 1,2 
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
2 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

• Gesprek met de kinderen 

• Korte inleiding op de lezingen 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Psalm 150  
1 Halleluja! Loof God in zijn heilige woning, loof Hem in zijn machtig gewelf, 
2 loof Hem om zijn krachtige daden, loof Hem om zijn oneindige grootheid. 
3 Loof Hem met hoorngeschal, loof Hem met harp en lier, 
4 loof Hem met dans en tamboerijn, loof Hem met snaren en fluit. 
5 Loof Hem met klinkende bekkens, loof Hem met slaande cimbalen. 
6 Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja! 

 
 

 

 

 

 



Zingen: Psalm 150: 1,2 
1 
Loof God, loof Hem overal. 
Loof de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

• Verkondiging 
Zingen: NLB 713: 1, 2, 5 
1 
Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 

5 
Wij moeten Gode zingen halleluja, 
de Heer van alle dingen die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na, 

  wij moeten Gode zingen halleluja. 
 

Collecte1 Kerk in Actie: Christenen in Pakistan. Collecte 2 Kerk.  
Collecte3 ICCF 
 

• Pastorale mededelingen  

• Dankgebed en voorbeden 
Slotlied: ELB 132: 1,2,3   
1 
U zij de Glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen  
daalde d’engel af, 
heeft de steen genomen 
van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
3 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft? 
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot; niets heb ik te vrezen in leven of dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer.        Zegen 

2 
Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen 
 

2 
Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 
 

2 
Ziet hem verschijnen, Christus onze Heer. 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan, volk des Heeren, 
blij en welgezind 
en zegt telkenkere:  
Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 


