Orde van dienst voor zondag 9 oktober 2022

Dienst waarin we de doop willen bedienen aan Samuel

Glasbergen (5 maart 2021),
zoon van Peter en Melisa Glasbergen-Mardyastuti

Thema: Het stille gebed van Hanna

Voorganger: ds. Jaap van der Windt
Organist: Rob van Efferink

Pianist: John Haasnoot

Techniek: Janmarinus Vooijs en Tim van Duijn

e Welkom
Intochtslied: Psalm 65: 1, 2 (orgel)

1 2

De stilte zingt U toe, o Here, Zalig wie door U uitverkoren

in uw verheven oord. mag wonen in uw hof,

Wij zullen ons naar Sion keren hoezeer hij door zijn schuld verloren
waar Gij ons bidden hoort. terneerlag in het stof.

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, Wij worden door U begenadigd

tot U komt al wat leeft, die heilig zijt en goed.

tot U, o redder uit ellende, Gij die ons in uw huis verzadigt

die alle schuld vergeetft. met alle overvioed.

e Stil gebed Bemoediging en groet Gebed van verootmoediging

Zingen: Opwekking 407, (eerste couplet Engels) (piano)

1. Oh Lord, my God When I, in awesome wonder
Consider all the worlds Thy hands have made

| see the stars, | hear the rolling thunder

Thy power throughout the universe displayed
Then sings my soul, my Savior God to Thee

How great Thou art, how great Thou art

Then sings my soul, my Savior God to Thee

How great Thou art, how great Thou art

2. Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen

tot in de dood gegaan is als een Lam,

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  )2x
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! )

3. Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

e Gesprek met de kinderen



e Zingen: Heer U kent mij als geen ander (piano) (naar psalm 139)

1
Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta.
En U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga.
Dat U mij zo heel goed kent Heer,
daar snap ik dus echt niks van.
't Is een wonder boven wonder,
dat ik niet begrijpen kan.

Refrein:

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan,
overal zult U mij leiden,

U zult altijd naast me staan.

En U maakte heel mijn lichaam,
telde ook nog al mijn haar.

Nee, dit kan ik ook niet vatten,
het is mij te wonderbaar.

Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen

U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

DIENST VAN DE DOOP

o Inleiding op de doop en dankgebed

Zingen: ELB 203: 1 (Engels), 3, 4 (orgel)

1
Amazing grace (how sweet the sound)
that saved a wretch like me!
| once was lost, but now | am found,
Was blind, but now | see.

4

3

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

e Presentatie

- Vraag aan de gemeente:

Doopvragen

Gemeente, Samuel en zijn ouders zijn aan de gemeente toevertrouwd.
Bent u bereid Samuel als dooplid te aanvaarden, om met hem en zijn ouders in
geloof de weg te gaan van het evangelie?

Wat is daarop uw antwoord?
Antwoord: Ja, van harte

Zingen: NL 415:1, 2,3

1

Zegen hem, Algoede,

neem hem in uw hoede

en verhef uw aangezicht

over hem en geef hem licht.
3

Bediening van de doop

2

Stort, op onze bede,

in zijn hart uw vrede,

en vervul hem met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!



e Strook plakken, overhandigen kaars en kaart
e Welkom en felicitatie
(kinderen gaan naar de nevendienst/oppas)

e Gebed om verlichting met de Heilige Geest
e Korteinleiding op de lezingen
e Schriftlezingen: 1 Samuél 1: 1-20; Filippenzen 4: 4-7

Zingen: Opwekking 680, Mijn Redder (piano)

ledereen zoekt naar liefde, Neem mij zoals ik ben Heer
trouw die nooit teleurstelt; met al mijn angst en falen;
geef uw genade Heer. vul mijn hart opnieuw
ledereen zoekt vergeving, Ik geef mij aan U over
de goedheid van een redder, met alles wat ik geloof, Heer,
de hoop van de volken. wil ik U volgen.

Refrein:

Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht.
Als redder, grote overwinnaar stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.
Laat uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. 2x) (refrein 2x)

Verkondiging

Zingen: Een toekomst vol van hoop, Sela (piano)
In de nacht van strijd en zorgen Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen Leidt ons door dit leven heen

U bent God, de Allerhoogste God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen Op het einde van de nacht

U geeft een toekomst vol van hoop Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen Leidt ons door dit leven heen.



o Pastorale mededelingen

o Dankgebed en voorbeden
Collecten
Collecte 1. Vrienden van Mikondo.
Collecte 2: Kerk.
Deurcollecte/Offerblok: IWAK.

Slotlied: Gezang 465 (LdK'73), 1, 2, 5
1

Van U zijn alle dingen,

van U, o God en Heer,

van U de zegeningen

die 'k biddende begeer.

Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.

Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.

2

Nog voor wij U iets vragen,
voorkomt Gij ons gebed.

Gij hebt aleer wij klagen,

op onze nood gelet.

Gij helpt de last ons dragen,
Gij steunt bij elke tred,

zelfs bij de zwaarste plagen
zijt Gij de God die redt.

5

U zal ik eeuwig eren,

die eeuwge goedheid zijt!

U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren

dan uwe heerlijkheid!

e Zegen



