
Kerkdienst Vredeskerk – Katwijk aan Zee,  zondag 9 oktober 2022, 17.00 u. 
 
Voorganger: ds. Sicco Zijlstra (Haarlem) 
Organist: Willem Guijt 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen aanvangslied: Ps. 139 : 1 en 4  
1 
  Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
  dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
  kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
  Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
  Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
  't ligt alles open voor uw ogen. 
4 
  Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
  Al steeg ik op in 't hemels licht, 
  al daald' ik tot de doden af, 
  Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
  Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
  altijd en overal omringen. 
 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Ps. 139 : 9 
  
  Gij zijt mij overal nabij, 
  uw ogen waken over mij 
  van toen ik vormloos ben ontstaan. 
  Gij wist hoe het zou verder gaan. 
  Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
  wat eens mijn levensweg zou wezen. 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Lucas 19:1-10 (NBV) 
 
Zingen: Gez. 487 : 1 (Liedboek v.d. Kerken, 1973)  
 
  De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
  ben ik opnieuw geboren en getogen. 
  Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
  gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
  Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
  en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
Verkondiging: “Wie is gezien?” 
 
 
 
 
 



Zingen: Ev. Liedbundel 343 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam  naar Psalm 8 
 1 
  Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 
  die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
  Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
  tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
2 
  Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
  zeeën en land met macht te voorschijn riep' 
  wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
  en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
3 
  U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
  U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
  U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
  leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 
4 
  Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
  dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
  Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Lied 670 : 6 en 7 (Liedboek 2013) /Gez. 239: 6 en 7 
6 
  Maak ons geloof zo vol en schoon 
  dat het de Vader leert verstaan 
  en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 
  o Geest van beiden uitgegaan. 
7 
  Lof zij de Vader, lof de Heer 
  die uit de dood is opgestaan, 
  de Trooster ook zij lof en eer 
  en heerlijkheid van nu voortaan. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen slotlied: Lied 885 (Liedboek 2013) 
1 
Groot is Uw trouw, o Heer       
Mijn God en Vader        
Er is geen schaduw van omkeer bij U   refrein: 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde   Groot is Uw trouw, o Heer 
Die Gij steeds waart      Groot is Uw trouw, o Heer 
Dat bewijst Gij ook nu.      Iedere morgen aan mij weer betoond. 
2        Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden   Groot is Uw trouw, o Heer 
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt    Aan mij betoond. 
Kracht voor vandaag 
Blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 
 
Zegen  
 
Collecte bij de uitgang 


