Zingend Geloven

Thema: “Mijn schuilplaats”
Zondag 24 oktober 2021 aanvang: 17.00 uur
Voorganger: ds. G.J. van Klaveren
Organist/pianist: dhr. R. van Efferink
Medewerking : Chr. Zangver. “De Lofstem” o.l.v. Bert Visser
Inleidend orgelspel gevolgd door Genade zo oneindig groot
Woord van welkom

Zingen Psalm 91 vers 1,2,5en 8

1

Heil hem wien God een plaats bereidt

in zijn verheven woning; hij overnacht in veiligheid

bij een almachtig koning. Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste, op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

2

God redt uw ziel van nood en dood, Hij heeft u aangenomen;
een vogel, die ternauwernood is aan de strik ontkomen.

De Heer zal over uw bestaan zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan, uw schild en pantser beide.

5

Maar gij moogt schuilen bij den Heer,

geen kwaad bedreigt uw woning; gij hebt tot schild en tegenweer
den allerhoogsten Koning. Hij gaf zijn engelen bevel

dat u geen ding zou schaden; zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.

8

Ik zal hem redden uit de nood, spreekt God, en hem verhogen,;
dat hij Mij toebehoort, zal groot verschijnen voor elks ogen.
Ik zal hem 't leven, tot zijn vreugd, verlengen, lange jaren,
en 't heil dat eindeloos verheugt in volheid openbaren.

Stil gebed Votum en groet

Koor: a) Laudate omnes gentes

Gebed om Gods Geest

Lezen: Psalm 91 vers 1-9
Piano/orgelimprovisatie Blijf bij mij Heer



Lezen: Psalm 91 vers 12-16

Koor: Honour Him alone

Zingen: ELB 186avers 1,2en 3

1

Leid mij, Heer, o machtig Heiland, door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,

wees mijn gids in 't barre land. Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Vul mij met uw Geest steeds meer.

2

Laat mij zijn een godsgetuige, sprekend van U meer en meer.

Leid mij steeds door uwe liefde,

groeiend naar uw beeld, o Heer.

Brood des levens, brood des hemels, voed mij dat ik groei naar
U. Voed mij dat ik groei naar U.

3

Laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom.

0, Heer Jezus, 't wordt steeds later

dat uw Geest over allen koom'.

Machtig Heiland, mijn Verlosser,

kom, Heer Jezus, in uw kracht. Kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Meditatie 1
Zingen: ELB 235vers 1,2en 3

1 2
Neem, Heer, mijn beide handen O, doe genaad’ ervaren
en leid uw kind, aan 't bevend hart,
tot ik aan d'eeuw'ge stranden  en breng het tot bedaren!
de ruste vind! bij vreugd en smart!
Te zwaar valt m'elke schrede, Laat m’aan uw voeten rusten,
als 'k U verlaat. mij, hulp’loos kind,
O, neem mij met U mede, vertrouwen en berusten,
daar waar Gij gaat! Voor d’uitkomst blind!
3

En blijft m'ook soms verborgen uw grote macht
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen en leid uw kind,
tot ik aan d'eeuw'ge stranden de ruste vind!



Meditatie 2

Zingen: JdH 523 vers 1,2 en 3

1
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len, zingend van liefd' en vree,
ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg,

vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg;

vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg,

vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg.

Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.

Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt,
en 't oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.

Dankgebed

Koor: a) God heb ik lief b) Kijk om je heen
Collecte

Zingen: ELB 125vers 1,2en 3

1

Geprezen zij de Heer die eeuwiq leetft,

die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeetft,

die al het aards gebeuren vast in handen heetft.
refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.



Verdreven is de schaduw van de nacht,

en wie Hem wil aanvaarden wordt

eens veilig thuisgebracht.

Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
refrein

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis.

dat eens voor ons werd opgericht;

en voor ons 00g verrijst een heerlijk vergezicht.
refrein

Zegen

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar na
te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

Volgende Zingend Gelovendiensten:
28 november 2021 (1€ Advent);

Ds. P. v.d. Ende Medewerking: Cantate Deo

23 januari 2022; Zeedienst ds. J.G. v.d. Windt
Medewerking: Sion koor

27 bebr. Chr.Mannenkoor Jubilate




