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Openingspsalm 116: 1,2 
1 
God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
2 
Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel! 
 

Stil gebed  
Votum en groet 
 

Klein Gloria 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest  
Als in den beginne 
nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
 

Gebed van verootmoediging  
 

Ps.139:1; NLB 139b:1; Opw. 518 Ps. 139:14 (achter elkaar) 
1 
Heer, die mij ziet zoals ik ben,   
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen. 
 

 
 
 



Opw. 518 
Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen 
Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen elke dag 
 

Heer U doorgrondt en kent mij want in de moederschoot 
ben ik door U geweven U bent oneindig groot 
ik dank U voor dit wonder, Heer dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal dat U steeds bij mij bent 
 

Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen 
Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen elke dag 
 

Heer, doorgrond en toets mijn hart wat ik denk en doe en zeg 
Laat me zien waar ik niet moet gaan en leid mij op Uw weg 
Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij 
U bent voor mij en naast mij en om mij heen 
 

Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen elke dag. 
 

14    
Doorgrond, o God, mijn hart;  
het ligt toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 
 

Genadeverkondiging en leefregel  
 

NLB 906: 1,8 (=Gez.323) 
1 
God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder. 



8     
Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw 
wezen,  dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga zit of sta,  laat mij U aanschouwen, 
met een stil vertrouwen. 
Schriftlezing:  2 Korinthe 1,3-7 NBV 
 

NLB 835: 1, 2, 3 (=gez.442) 
1 
Jezus, ga ons voor   deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden   gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand  naar het vaderland. 
2 
Valt de weg ons lang,  zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt,  is het rechte pad. 
3 
Krimpt ons angstig hart  onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht  dat ons troost en richt. 
 

Verkondiging  
 

NLB 705:1,2 (=Gez.255) 
1 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
2 
Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd. 
 



Gebeden 
 

Collecte 1: Actie Schoenendoos. 
Collecte 2: Kerk. 
Deurcollecte/Offerblok: Stichting Asareel. 
 
Slotlied NLB 885: 1,2 (= ELB170) 
1 
Groot is uw trouw o Heer,  
mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; 
dat bewijst Gij ook nu. 
 

refrein: 
Groot is uw trouw o Heer, 
groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
2 
Gij geeft ons vrede,  
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven 
tot in eeuwigheid. 
refrein 
 
 
Zegen 


