
 

 
 

 
 

 
Orde van dienst voor  
zondag 5 juli 
Wisseling ambtsdragers 

 

Thema: een nieuw begin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Jaap van der Windt 

Organist: Frank Borsboom  

Beamer: Krijn en Ronald van Duijn 

Band: de Delfg’houseband 

 

• Orgelspel 

• 9.55 uur: Bandlied, Opwekking 518, Heer u doorgrondt…(zie 

bijlage)  

• Welkom  

• Intochtslied: Psalm 25: 1, 2 (orgel) 

• Stil gebed 

• Bemoediging en groet 

• Gebed van verootmoediging 

• Zingen: Opwekking 733, Tienduizend redenen …(zie bijlage)  

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• Korte inleiding op de lezingen 

• Schriftlezing: 2Korintiërs 5: 14-21   

• Verkondiging 

• Zingen: NL 834 (orgel) 

• Dienst van de wisseling van ambtsdragers  

-  Gebed 

- Ontheffing uit het ambt 

- Voorstellen pastoraal bezoekers en kerkrentmeester 

- Bevestiging van nieuwe ambtsdragers 

- Vraag aan de gemeente:  (ook op de beamer) 

En U, gemeente van de Vredeskerk, nu deze broeders en 

zusters tot ouderlingen en diakenen bevestigd zijn -  

belooft U hen te aanvaarden, 

hen te omringen met uw medeleven, 

hen te dragen in uw gebeden 

en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? 

Wat is daarop uw antwoord? 

Antwoord: Ja, van harte. 

 

• Zingen: Opw. 710 (aangepaste tekst) 

• Pastorale mededelingen  

• Dankgebed en voorbeden 

• Collecten 

• Slotlied: NL 978: 1, 4  

• Zegen 

• Bandlied, Ik wens jou, Trinity 

• Orgelspel 

 

 

Lezing: 2Korintiërs 5 
14Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd 

zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle 

mensen zijn gestorven, 15en dat hij voor allen is gestorven opdat de 

levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die 

voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 16Daarom 

beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van 

deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die 

maatstaven beoordeelden. 17 

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe 

schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 18Dit alles is 

het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en 

ons de verkondiging daarover toevertrouwd. 19Het is God die door 

Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld 

haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de 

verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20Wij zijn gezanten 

van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus 

vragen wij: laat u met God verzoenen. 21God heeft hem die de 

zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij 

door hem rechtvaardig voor God konden worden. 

 



Heer U bent altijd bij mij (Opw. 518) 

Heer, U doorgrondt en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 

en U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan. 

De woorden van mijn mond, o Heer, 

die zijn voor U bekend 

en waar ik ook naar toe zou gaan, 

ik weet dat U daar bent. 

 

Refrein: 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij 

en om mij heen. 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij 

en om mij heen.  elke dag. 

 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 

dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent. 

 

Opwekking 733: Tienduizend redenen 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Refrein: 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

(Refrein) 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

(Refrein 2x) 

 

 

Opwekking 710 (aangepaste tekst) 

 

Zegen hen op de weg die zij nu gaan. 

Zegen hen op de plek waar zij nu staan. 

Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt. 

O God zegen hen alle dagen lang! 

 

Vader maak hen tot een zegen; 

ga hun niet voorbij. 

Regen op hen met uw Geest Heer 

Als de Bron van leven, 

die ontspringt diep in hen. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen. 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven 

Zegen om de ander tot zegen te zijn! 

O God zegen ons tot in eeuwigheid 

 

Vader maak ons tot een zegen 

Hier in de woestijn 

Wachtend op Uw milde regen 

Om zelf een bron te zijn 

Met een hart vol vrede 

Zijn wij zegenend nabij 

Van uw liefde delend 

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 


