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   bij het afscheid van 

         ds. Cornelie Vreugdenhil-Mijnarends 
   predikant van de  
   Gereformeerde Kerk  
   Katwijk aan Zee 

 

Zondag 7 juni om 10.00 uur  
Vredeskerk, Katwijk aan Zee 
Voorganger: ds. E.C. Vreugdenhil-Mijnarends 
Organist: dhr. R.B.B. van Efferink 
Koster: dhr. A. van Duijn 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orgelspel voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen  

 

Intochtslied: Psalm 121 :1, 4 

1   Ik sla mijn ogen op en zie 

 de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 

 Mijn hulp is van mijn HERE, die 

 dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 

 

4   De HEER zal u steeds gadeslaan, 

 Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 

 Hij zal uw komen en uw gaan, 

 wat u mag wedervaren,  in eeuwigheid bewaren. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Kindermoment 

 

Kinderlied: De Heer is mijn herder (Marcel en Lydia Zimmer)  

door: In His Love 

De Heer is mijn herder.  Hij is alles wat ik nodig heb 

Hij brengt mij tot rust en Hij geeft nieuwe kracht 

Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan 

De Heer is mijn herder 

 

Al ga ik door een donker dal  

ik hoef niet bang te zijn  

Ik weet dat U mij bij zult staan  

U bent heel dicht bij  

Want wat mij ook wordt aangedaan   

U helpt mij telkens weer  

U geeft mij wat ik nodig heb   

en nog zoveel meer

Uw goedheid en uw liefde, Heer volgen mij altijd 

En ik mag heel dicht bij U zijn tot in eeuwigheid 

 

 



Gebed 

 

Schriftlezing: 1 Korinthe 1:18-2:5     

De ware wijsheid 

18. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar 

voor ons die worden gered is het de kracht van God. 19. Er staat namelijk 

geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de 

verstandigen zal ik tenietdoen.’ 20. Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, 

waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in 

dwaasheid veranderd? 21. Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de 

wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die 

geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22. De Joden 

vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23. maar wij verkondigen 

een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 

24. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods 

kracht en wijsheid, 25. want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het 

zwakke van God is sterker dan mensen.26. Denk eens aan uw roeping, broeders 

en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, 

niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. 27. 

Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de 

wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God 

uitgekozen om de sterken te beschamen; 28. wat in de ogen van de wereld 

onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat 

wél iets is teniet te doen. 29. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets 

beroemen. 30. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze 

wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door 

hem worden wij verlost, 31. opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil 

iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’21. Broeders 

en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, 

beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2. Ik had 

besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de 

gekruisigde. 3. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en 

onzeker. 4. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, 

maar bewees zich door de kracht van de Geest, 5. want uw geloof moest niet op 

menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. 



Improvisatie op het lied ‘Amazing Grace’ door: Rob van Efferink 

 

Verkondiging 

 

Lied: NLB 939 door In His Love 

1   Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 

Door golven heen, door storm en nacht 

leidt mij uw hand. U blijft nabij. 

Uw vrede diep, uw liefde groot 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 

Mijn vaste rots, mijn fundament, 

U bent de grond waarop ik sta. 

 

2   U werd een mens, U daalde neer 

in onze pijn en schuld en strijd. 

U droeg de last, verrezen Heer 

die ons van elke vloek bevrijdt: 

U sloeg de zonden aan het kruis 

en brengt ons bij de Vader thuis; 

want door uw bloed, uw levenskracht 

komen wij vrij voor God te staan. 

 

3   Van eerste kreet tot laatste zucht 

      leef ik in U, en U in mij. 

Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 

niets is er dat mij van U scheidt. 

Want U regeert, U overwint, 

U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 

Totdat U komt, mij roept voorgoed, 

bent U het doel van mijn bestaan. 

 

Gebeden 



Muzikaal piano Intermezzo ‘Zegen haar Algoede’ door: Rob van 

Efferink 

 

Afscheid van de dienaar van het Woord 

 

Slotlied: Opwekking 520 door In His Love 

1   Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 

  leer mij U kennen in vreugde en smart. 

  Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 

  wakend of slapend, vervuld van uw licht. 

 

2   Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 

  dat ik in U blijf en U in mij Heer, 

  U als mijn Vader en ik als uw kind 

  dat in uw armen geborgenheid vindt, 

 

3   Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 

  maak mij tot machtige daden bereid. 

  Wees als een burcht, als een toren van kracht, 

  wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

 

4   Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 

  bij U te wonen is al wat ik wens, 

  met als beloning dat ik op U lijk; 

  Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 

5   Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 

  als ik daar kom in het licht van uw zon, 

  stralend van vreugde,  getooid als een bruid, ) 

  gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.        ) 2x 

     

Zegen 

 

Toespraken 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 


