
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: C. Hameeteman                                                               Margriet  KW-36 

 

Zeedienst 
 

Een dienst in teken van de zee,  

met liederen van en over de zee 
                        

                                             Thema: Het Anker 

 
 
Voorganger: ds. E.C. Vreugdenhil-Mijnarends                                
m.m.v. Mannenzanggroep Sion o.l.v. Leo Meijvogel               Vredeskerk 
Orgelbegeleiding: Dirk van Duijvenbode                            Katwijk aan Zee 
Organist/pianist: Rob van Efferink                         zondag 26 januari 2020 

Declamatie: Coby van Duijn                                                             17.00 uur 

De commissie Zingend Geloven heet u allen hartelijk welkom!



Voor de dienst: Scheepsbel voormalig H.K.S. De Hoop 
                             Binnenkomst klederdrachtgroep Katwijk 
                             Film: KW-36 ‘Margriet’ 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 32: 3 
3.   Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven        

Gij zult aan mij al mijn beloften staven. 
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met lied'ren van bevrijding mij! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 

 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Sion zingt:  
Lied 1067:1, 2, 3 ‘Kniel dan voor God’ 
Lied 1017: 1, 2, 3 Ziet in blinde razernij (vers 3 samenzang) 
3.   Vrees ik in mijn laatste strijd  

dat ik moet verdrinken. 
Als G’ o Heer mij niet bevrijdt, 
hoedt mij voor verzinken. 
Neem mij veilig bij de hand, 
breng mij in het Vaderland! 
Heere, trek mee, door stormen en door zee. 

 
Gebed 
 
Zingen: ELB 187: 1 en 3 
1.  't Scheepke onder Jezus' hoede, 

   met zijn kruisvlag hoog in top, 
   neemt als arke der verlossing 
   allen, die in nood zijn, op. 
   Al staat de zee ook hol en hoog 
   en zweept de storm ons voort, 
   wij hebben 's Vaders Zoon aan 

       boord en veilig strand voor 't oog. 

3.  Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag 
  wappert boven d'oceaan! 
  Kom tot Jezus; wie Hem volgen, 
  kan geen storm ooit doen vergaan. 
  Wij wenden ons tot God omhoog: 
  'O Heer, geleid ons voort!' 
  Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
  en veilig strand voor 't oog! 



 
Filmfragment: KW-36 ‘Margriet’: Vissen 
 
Sion zingt: 
Lied 1009: 1, 2 en 3 O, woeste zee 
Joh. de Heer 212: 1, 2 en 3  (vers 3 samenzang) ‘Al rolt de zee, al loeit de wind’ 
 
3.  Wie sidd’ren en beev’ als zonder hoop, 

Gods kind’ren vrezen niet; 
zij weten, wie der waat’ren loop, 
der stormen kracht gebiedt. 
Licht al geen maan en blinkt geen ster, 
nooit is hun trouwe Helper ver; 
nooit zijn in ’t worst’len zij alleen, 
Hij leidt hen eenmaal huiswaarts heen, 
ja, huiswaarts heen, 
Hij leidt hen huiswaarts heen. 

 
 
Declamatie gedicht: ‘Het Anker’ door Coby van Duin 
 
Zingen medley: Psalm 107 en Gezang 467 
12. Schepen, omhooggedragen 

op golfslag van de dood, 
zinken terneergeslagen 
weer in de waterschoot. 
Als zo de storm opsteekt, 
hoezeer wordt allerwegen 
gebeden en gesmeekt 
om Gods reddende zegen! 
 

13. Hun vege levens spaart Hij, 
de golven maakt Hij stil. 
het stormgeweld bedaart Hij, 
het voegt zich naar zijn wil. 
Scheepsvolk, heradem weer, 
gij kunt aan rust u laven 
en dankt nu God den Heer, 
Hij leidt u naar de haven. 

 
Gezang 467 
1.  O eeuw'ge Vader, sterk in macht, 

wiens arm betoomt der baren kracht, 
die wijst de grond'looz' oceaan 
de hem gestelde perken aan, 
o wil verhoren onze bee 
voor hen die zijn in nood op zee! 

 

4.  O God, die ons behoeden wilt, 
  bescherm de broeders, wees hun schild 
in storm en strijd, ga met ze mee 
en red ze van 't geweld der zee, 
dat land en water wijd en zijd 
lofzingen uw barmhartigheid. 



Schriftlezing: Hebreeën 6: 9-20 
9 We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan 
overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult worden. 10 Want 
God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel 
liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te 
verlenen aan de gelovigen. 11 Het is onze vurige wens dat ieder van u tot 
het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop 
wij hopen verwezenlijkt zal zijn, 12 en dat u niet achterblijft, maar in het 
spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben 
wat hun beloofd was. 13 Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij 
bij niemand zweren die hoger was dan hijzelf, en dus zwoer hij bij 
zichzelf: 14 ‘Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven.’ 15 

En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat 
hem beloofd was. 16 Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan 
zijzelf, en met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke 
twist. 17 Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen 
hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een 
eed garant. 18 Met deze twee onomkeerbare daden – die uitsluiten dat God 
liegt – heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het 
vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. 19 Die 
hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons 
voor tot voorbij het voorhangsel, 20 waar Jezus als voorloper al is 
binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals 
ook Melchisedek dat was.  

 
Piano-improvisatie: “Het Anker” – Rob van Efferink 
…ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht… 
 
Meditatie 
 
Zingen: Gezang 440: 1 en 4 
1.  Ik heb de vaste grond gevonden, 

waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 

4.  Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 

 
Gebeden 



Zingen: Johannes de Heer 812 
Hebt g'een anker sterk op des levenszee 
al aan 't donker zwerk wolken spellen wee? 
Als 't getijde wast en de kabel spant; 
is uw anker vast, dat uw schip niet strandt? 

 
Refrein: Ligt van uw ziel reeds het anker vast? 

Dan dreigt geen nood als 't getij ook wast. 
't Scheepje ligt vast ook in 't stormgeklots, 
't anker heeft zijn grond in de eeuw'ge Rots. 

 
Hebt g'een anker sterk, tussen klip en rots; 
waar de branding raast, woedt het golfgeklots? 
Als de baren hoog 't zwakke scheepje slaan;  
hebt g'een anker vast, dat 't niet kan vergaan?    Refrein 
 
Zorg op 's levenszee, Hij uw anker is;  
Hij stelt niet teleur, d'aankomst is gewis. 
Veil'ge haven wacht ons aan 't eeuwige strand;  
na een bange reis rust in 't Vaderland.       Refrein. 

 
Sion zingt: 
Lied 1060: 1, 2en 3 ‘Tot de storm voorbij is’ 
Lied 1021: 1, 2en 3 We varen Thuis 
 
Inzameling gaven: 1e  Mercy Ships  

     2e  Kerk 
Tijdens de inzameling van gaven wordt er een filmpje getoond met diverse 
beelden van de KW-36 ‘Margriet’. 
 
Sion zingt: Lied 1004 ‘Haven van rust’ laatste vers samenzang 
3. De storm is voorbij 

En de lucht is geklaard. 
En ’t zonnetje schijnt weer in ’t hart. 
Hij sprak met Zijn stem, 
De wind hoorde naar Hem, 
En ik voelde niet langer de smart. 

 

Refrein: 
Dan vind ik mijn lust, 
In die haven van rust 
en vrees voor de stormen niet meer. 
De kracht van d’ orkaan 
richt geen onheil meer aan, 
‘k ben veilig bij Jezus, mijn Heer. 

 



Slotzang: Lied 1018 ‘De laatste reis’(op de melodie van: ‘Ik bouw op U’) 
Ik weet niet hoe het zijn zal in die dagen 
wanneer ik scheep ga voor de laatste reis. 
Zal dan mijn schip de laatste storm verdagen 
en landen aan Gods eeuwig paradijs? 
Zal dan mijn schip de laatste storm verdagen 
en landen aan Gods eeuwig paradijs? 

 
Want ik weet niet, hoe lang de tocht zal duren, 
en welke haven ik voorgoed verlaat. 
Zal ik dan zwijgend in de verte turen 
en alles, wat ik schreiend achterlaat, 
Zal ik dan zwijgend in de verte turen 
en alles, wat ik schreiend achterlaat, 

 
Neem mij, Heer God, het roer dan maar uit handen 
en laat mij zingend op de voorplecht staan. 
Dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden, 
maar veilig in Uw haven binnen gaan. 
Dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden, 
maar veilig in Uw haven binnen gaan. 

 
Zegen 
 
De klederdrachtgroep en de kerkenraad verlaten als eerste de kerk.  
De klederdrachtgroep gaat naar de ontmoetingszaal waar u hen verder kunt 
bewonderen. 
 
Er is een hapje haring bij het uitgaan en gelegenheid tot napraten en elkaar te 
ontmoeten bij koffie of thee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U kunt deze dienst nog eens terug beluisteren op www.kerkomroep.nl 

  

Met dank aan: De klederdrachtgroep Katwijk ,  

Roos van Duijn, Vishandel Mercuur IJmuiden KW36 

Foto’s en films: Schipper Peter Kuijt en C. Hameeteman 

Samenstelling films en foto’s: Floris Ruwaard  

Diverse attributen: Wim Guijt   

Fixfisch zeevisgroothandel- Marleen Dijkdrent 

Ouwehand Vis  

  

  

Elf zeediensten Zingend Geloven met de Sion mannenzanggroep sinds 2010: 

Thema’s:  

2010: Kom aan boord  

2011: De storm steekt op  

2012: Vissers zonder haven?  

2013: Op hoop van zegen  

2014: Schipbreuk  

2015: De ware Koers…?  

2016: Goede reis  

2017: Bakens verzetten  

2018: Hoog tij, laag tij  

2019: De Hoop 

2020: Het Anker

  

Data Zingend Gelovendiensten in 2020 voor uw agenda:  

23 februari: Cantate Deo, Katwijk-Rijn 

22 maart: Hervormd kerkkoor Delft, olv. Rob van Efferink 

24  mei: Rijnlands Mannenkoor olv. E.Zwart 

28 juni: Mare Canto Katwijk 

27 september: medewerking RTV Katwijk Roept uit aan alle stranden 

25 oktober: Jubilate Katwijk,  olv. Aldert Fuldner 

 
 
 
 
 
 
 
 


